
Urk (volk) is de voorhoede van Nederland

Urk is bezocht door Thierry Baudet die op Urk een campagne voerde, en hartelijk werd 
ontvangen door de Urkers met omhelzing en handen schudden werd niet in dank 
afgenomen door de media/regiem Rutte. Terwijl het niet grotelijks werd afgekondigd was 
er nog tientallen mensen op de haven om een glimlachje van hem op te vangen. Toen hij 
een visje ging bestellen had hij geen mondkapje op (natuurlijk; dat is slecht voor je 
gezondheid vs corona hoax), waar hij uiteindelijk er erg van genoten heeft. Dan komt er 
een nuchtere Urker vrouw en zegt uiteindelijk wat er leeft en wilde het delen met Thierry 
en zei: De ziekte is er, maar er wordt zoveel verzonnen, - Robert Jensen legt pas goed uit 
hoe alles zit. 
Hier zie je dat een liberale politicus Thierry Baudet nuchter met de zaken omgaat. Hij  
komt horizontaal op voor de waarheid, terwijl het refodom hetzelfde moet doen maar 
dan op verticale vlak. Tevens zei de politicus in eind 2019 dat wij God kwijt zijn en 
dat we het christendom meer moeten koesteren. Nu zegt hij (tot beschaming van 
alle dominees en evangelisten): “Het is een impotent soort christendom, slappe 
hap”, gaat slaat Thierry de spijker op zijn kop, want het is toch erg dat de liberalen 
de ogen open hebben om dit te doorzien. Tevens heerst er op Urk ook nog een 
vervloekte geest die de corona-hoax handhaaft. De burgemeester Cees van den Bos 
(plaatsverrader SGP’er) die gaat kijken of er maatregelen genomen moet worden. De 
voorbeeldfunctie van deze politicus is onberispelijk. Als er een nieuwe teststraat op 
Urk komt, zal God Urk meer straffen. De duivelse manipulatie wordt gelooft en de 
“plan 21” wordt hierin totaal niet gezien. De dominees op Urk zwijgen en zijn bang 
dat ze niet meer vrienden zijn van de gemeente (Pilatus-houding). De afval is zo 
groot dat het kerkelijk Urk het niet meer doorziet. Zoals het eerder is gezegd: ‘als 
Urk niet om de mond Gods gaat vragen, zal Urk meer de oordelen moeten 
ondergaan”.


