
Lichtvaardig of Bijbels oordelen van mensen;
Eertijds geloofde ik ook dat oordelen niet mocht, en inderdaad lichtvaardig mag dat ook niet, maar op 
Bijbelse wijze is het geboden!
Dus er is een verschil van rechtvaardig en onrechtvaardig oordelen, want Gods Woord leert duidelijk 
dat Gods volk en Zijn ware knechten moeten oordelen, want er staat geschreven; “Beproeft de 
geesten of ze uit God zijn”, (1 Joh. 4:1) en dat kan nooit beoefend worden als er niet geoordeeld mag 
worden. Tevens staat er in Gods Woord veel meer plekken dat geestelijk “schelden” en oordelen door 
Jezus Zelf (en Zijn geroepen volgelingen) gedaan heeft. Bijvoorbeeld;

Algemeen:
- "Jakob te verkondigen zijn overtreding, en Isral zijn zonde" (Micha 3:8). 
- De valse leraars de mond te stoppen met het zwaard van het Woord (Titus 1:11). 
- De kwade buiken (Kretenzen) scherpelijk te bestraffen, gelijk Titus werd bevolen (Titus 1:13). 
- De dwalingen te weerleggen met het Woord onzes Gods (1 Tim. 5:20 - Titus 2:15).  
- Profane ketters in de Naam des Heeren te verwerpen (Titus 3:10). 
- De geesten te beproeven of ze uit God zijn, zoals Gods Woord ons leert (1 Johannes 4:1). 
- Om krachtens Gods roeping "schijn van zijn" te onderscheiden en "schijn" uit te rukken, af te 
breken, te verderven, en te verstoren. En ook om te bouwen en te planten (Jer. 1:10 - Jer. 15:20).  

Gods Woord leert uitdrukkelijk dat de valse leraars publiek bestraft moeten worden en met name 
genoemd moet worden wie zij zijn (1 Tim. 5:20). Dat heeft met vleselijk schelden niets uit te staan, 
maar met bijbels oordelen krachtens de bijbelse vrijmaakplicht (Ezech. 3, 33, enz.). 
In Gods Woord is er sprake van een vleselijk schelden en een geestelijk schelden. We zullen 
dat met een paar voorbeelden vanuit de Schrift bewijzen. 

Geestelijk schelden: 
-De Engel des Heeren zei tot de satan: "De HEERE schelde u gij satan!" (Zach. 3:2). 
- Jesaja noemt de priesters en regenten in zijn dagen: "Stomme honden die niet bassen kunnen", 
omdat zij het waren. (Jes. 56:10). De Kanttekenaren zeggen hierbij: "Zij zijn den stommen honden 
gelijk. Zij straffen de zonden van het volk niet en zij waarschuwen het niet voor den toorn Gods, 
vrezende ongunst bij hetzelve te behalen."  
- Christus Zelf noemt Herodus de viervorst "een vos" -hetgeen volledig waar was, alleen al omdat 
Christus het zei! (Luk. 13:32). 
- Stefanus -in heilige toorn ontstoken- haalde afsnijdend scherp uit naar het Gode- vijandige 
Sanhedrin en schold hen in de Naam des Heeren als volgt: "Gij hardnekkigen en onbesnedenen van 
hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij", Hand. 7:51.  
- Paulus noemt de Kretenzen door de inspiratie des Heiligen Geestes! "luie buiken" - omdat het waar 
was! (Titus 1:12-13). 
- De apostel Petrus en ook Judas noemt de vleselijk-onkundige lasteraars: "onredelijke dieren", 
"waterloze wolken", "wilde baren der zee", "dwalende sterren", - omdat het een feit was! (2 Petrus 
2:12 - Judas 1:10-13).  
- Als antwoord op Achabs vleselijke scheldwoorden jegens Elia zijt gij die beroerder van Israels?" zegt 
Elia bij God vandaan: "Ik heb Israel niet beroerd, maar gij en uws vaders huis" -omdat het zo was! (1 
Kon. 18:18). 
- Johannes de Doper scheldt de Farizeen en Sadduceen: "Gij adderengebroedsels! wie heeft u 
aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?" -omdat ze het waren! (Matth. 3:7).  
- Ook Christus scheldt de Farizeers: "Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse 
verdoemenis ontvlieden?" (Matth. 23:23). 
- Christus noemt Judas "een duivel", omdat hij het was. (Joh. 6:70). 
- Christus noemt ook de Joden "een overspelig geslacht" (Matth. 12:39), omdat zij Mozes als een god 
vereerden, en dus van de ware God waren afgevallen en de afgoden der heidenen dienden.  
- Petrus noemt Simon de Tovenaar: "een samenknoping van ongerechtigheid", omdat hij dat was, 
aangezien hij de gave des Geestes voor geld wilde kopen. (Hand. 8:23). 
- Paulus noemt Elymas de tovenaar: "Een kind des duivels" (Hand. 13:8-10), omdat hij het was. 
- Petrus noemt de godsdienstige hypocrieten "kinderen der vervloeking" (2 Pet. 2:14). 
- Christus noemt de valse Joden in hun vrome gewaad en gepraat "een synagoge des 
satans" (Openb. 2:9 - 3:9). 



Vleselijk schelden: 
- De Farizeen scholden de Heere Jezus uit voor een vraat en een wijnzuiper (Matth. 11:19 - Luk. 
7:34). 
- De Farizeen zeiden dat de Heere Jezus de duivel had en bedreven daarmee de onvergeeflijke 
zonde tegen de Heilige Geest. (Matth. 11:18 - Joh. 10:20). 
- Hetzelfde zeiden de Farizeen ook van Johannes de Doper (Luk. 7:33). 
- Ook de wederdoperse kleenianen braken hun laster uit jegens het getuigenis van ondergetekende, 
maar God zal hen vergelden naar hun werken. 
- Paulus werd vanwege zijn ge-inspireerde leer der Wet door het toenmalige sanhedristische 
Refodom uitgescholden voor een antinomiaan (Rom. 3:8), maar zij bedreven daarmee pure 
godslastering jegens de leer van Christus en hebben hun loon reeds gehad. 
- Eliza werd door 42 kinderen uitgescholden voor een kaalkop, en zij allen werden op Gods bevel 
door twee beren verscheurd (2 Kon. 2:23-24). 
- Paulus werd door een zekere Tertullus uitgescholden voor een pest (Hand. 24:5), maar brandt nu 
als een pest in de hel. 
- Sommige Epikure-ische en Sto-ische wijsgeren maakten Paulus uit voor een klapper (Hand. 17:18), 
maar nu krijgen zij eeuwig klappen door de grampschap Gods. 

Al deze vleselijke en godslasterlijke scheldingen heeft Christus voor Zijn volk gedragen: "Die, 
als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, 
Die rechtvaardiglijk oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat 
wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen 
zijt", 1 Pet. 2:23-24. En Hij zal al die lasterkoppen doden door het zwaards Zijns monds als zij zich 
niet bekeren. 

Het bijbels oordelen is dus geen strijd tegen vlees en bloed, zoals vele naambelijders beweren, 
maar een evangelische liefdesplicht voor al Gods kinderen en met name voor Gods geroepen 
getuigen, die getrouw gedaan moet worden, zonder bijoogmerken. "Alzo ook gij, wanneer gij zult 
gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt: Wij zijn onnutte dienstknechten; want wij hebben 
maar gedaan, hetgeen wij schuldig waren te doen", Luk. 17:10. 
Vanzelf moeten wij ook onszelf gedurig voor Gods aangezicht oordelen, want wie meent te staan, ziet 
toe dat hij niet valle. "Onderzoekt uzelf, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelf" 2 Kor. 13:5. "Want 
indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld 
worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld 
worden", 1 Kor. 11:31-32. 
Maar ondanks die gedurige en noodzakelijke zelfbeproeving, blijft onze roeping staande, omdat de 
Heere er de Bewerker van is en daarvan ook gedurig getuigenis geeft, want anders zouden we geen 
volharding in die roeping hebben. 
 
Het is echter een heel verschil of de dwalingen door onkunde aan de hand gehouden worden, of dat 
zij profaan geleerd worden ten spijt van ettelijke waarschuwingen. In het eerste geval moeten wij in 
zachtmoedigheid te werk gaan of we onze naaste mogelijk kunnen winnen, zodat hij van zijn 
dwalingen afstand zal nemen. (Zo moeten we onszelf ook laten behandelen als het terecht is). In het 
laatste geval mag er echter niet met enige medelijden worden gewerkt, maar moet de scherpte van 
het Woord er tegenover geplaatst worden, al betreft het ook een engel uit de hemel (Gal. 1:8-9). Voor 
alles geldt wat geschreven staat in de volgende tekstaanhalingen:  
Zacharia 4:6: "Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de 
HEERE der heirscharen." 
Romeinen 12:19: "Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is 
geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere." 
Hebreen 10:30: "Want wij kennen Hem, Die gezegd heeft: Mijn is de wraak, Ik zal het vergelden , 
spreekt de Heere. En wederom: De Heere zal Zijn volk oordelen." 

VERKORTE VERSIE VAN:  
Bron-Artikel: "OVER OORDELEN, GEESTELIJK EN VLESELIJK SCHELDEN" 
http://www.derokendevlaswiek.com/ 2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKOVER_OORDELENzm_GEESTELIJ 
K_EN_VLESELIJKzpSCHELDEN.html
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