
Oordeel Gods over babylon 
Openbaring 6: 9-16 het vijfde en het zesde zegel
Verband:
In H. 1 gaat het over een prachtig gezicht dat Johannes krijgt op de Heere der heerlijkheid 
in al Zijn glorie. Johannes valt als dood aan Zijn voeten. De Heere zegt dan: vrees niet, Ik 
ben dood geweest en Ik leef. Het begint dus met troost. Vrees niet. Openbaring is een 
troostboek voor gelovigen.
H. 2 en 3: gaat over de 7 gemeenten van Klein-Azië en, profetisch, de kerkgeschiedenis.
H. 4: over de troon in de hemel. Johannes kreeg een gezicht op de hemeltroon, met 
rondom de troon de regenboog. God zat op de troon, de 24 oudsten eromheen, de 4 
dieren eromheen. Oudsten: 12 stammen van Israël en de 12 apostelen, beeld voor Israël 
en de gemeente. Johannes hoort een gezang waarin de 24 oudsten en de engelen God 
grootmaken als Schepper.
H.5 Het boek in de hemel. De leeuw uit Juda's stam, het Lam staande als geslacht, het 
lied dat werd gezongen ter ere van Christus, onze verlosser. (H.5: 9 en 10). Dat boek had 
7 zegels, het boek van Gods raad met betrekking tot de oprichting van Gods Koninkrijk, 
dwars door de oordelen heen.
H.6: vanaf nu worden die zegels één voor één ontsloten, de oordelen komen na elkaar 
over de aarde.

Hemel en aarde
Vanavond gaan we verder met H. 6: let goed op het verschil tussen de hemel en tussen de 
aarde. Vanaf H. 4 zien we dat Johannes opgenomen wordt dóór de deur in de hemel. De 
24 oudsten zijn dan ook in de hemel. De troon van God, de 7 geesten, het Lam, de 
engelen: alles speelt zich af in de hemel. In Openbaring 19 komt de Heere Jezus terug 
naar de aarde.
Van H. 6 t/m 19 gaat het verder over wat op aarde zal gaan plaatsvinden. Dat kun je 
indelen in 3 series: 7 zegels, 7 bazuinen, 7 schalen, gevuld met de toorn van God, de 
grote verdrukking, de gramschap van God.
(zie Openbaring 15:1).
H.6: beschrijft 6 van de 7 zegels, gaat dus over de eerste periode van de grote 
verdrukking, de toekomende toorn (Luk 4).
We hebben reeds zien dat de eerste 4 bij elkaar horen: de 4 paarden, oordeelspaarden. 
Wit, rood, zwart, vaal paard.
1. Wit: politieke betekenis: vrede, vrede, geen gevaar, valse vrede van de antichrist
2. Rood: oorlog, strijd
3. Zwart: economisch teken, voedselschaarste, honger
4. Vaal: het medische teken: ziekte, pestilentie, dodelijke afloop

Die paarden beslaan vers 1-8.
9-11 het vijfde teken: de zielen onder het altaar, grote geloofsvervolging
12-17 het zesde teken: een grote aardbeving
Het vijfde zegel: positief, gaat over de gelovigen.
Zesde zegel: negatief, over de ongelovigen

Martelaren
Vers 9: Johannes ziet en hoort de zielen onder het altaar. Er is geloofsvervolging geweest; 
hij ziet zielen, geen mensen, dus zonder lichaam. Onder het altaar; de hemel als beeld 



van een tempel. Gelovigen die gedood / geslacht / vermoord zijn omwille van Christus, het 
getuigenis van Jezus. Altaar is beeld van verzoening. Deze zielen zijn in paradijselijke 
toestand in de hemel. Bloed van offerdieren werd altijd gegoten aan de voet van het altaar. 
De ziel is in het bloed. Hun lichamen zijn niet opgewekt (in H. 20 vers 4 krijgen ze ook een 
verheerlijkt lichaam). Waar komen die martelaren vandaan? Vele Joden zullen in de Grote 
Verdrukking tot geloof komen en het Evangelie verspreiden. Velen overleven; anderen 
worden om hun geloof gedood. Dat zijn die zielen onder het altaar. Het gaat dus om een 
groep aparte gelovigen. Hoe kan Johannes zielen zien? Die zielen die roepen: hoe lang 
oordeelt Gij ons bloed niet van degenen die op de aarde zijn?
Dit kunnen wij niet bidden, wij kunnen niet bidden om wraak, nu het nog genadetijd is. Wel 
in het Oude Testament en om de ere Gods, denk aan wraakpsalmen. Maar deze groep 
roept om wraak voor hun bloed en om straf. Zij spreken God ook aan als Heerser, als de 
Almachtige. Ze krijgen ook antwoord: ieder krijgt lange klederen. Een soort speciale 
beloning, een wit kleed, uit genade ontvangen omdat ze hun leven over hadden voor Gods 
getuigenis.
Ze moesten nog een tijd wachten, tot het getal der martelaren voltallig zal zijn. Bij de 
wederkomst wordt hun gebed verhoord.
In Openb 13:15 zullen er nog meer martelaars vallen. De Antichrist zal heersen, het beeld 
van het beest zal spreken en als ze het niet aanbidden zullen ze gedood worden.

Zesde zegel
Het zesde zegel (v 12-14 een gebeurtenis; 15-17 de reactie van de onboetvaardigen)
De gebeurtenis. Een grote aardbeving, een 'seismos' (Gr.). Alles ontzet, veel stort in. En 
heel de aarde wordt ontwricht. De zon wordt zwart en de maan rood. De sterren vielen op 
de aarde – is het letterlijk? Laten we proberen zo lang mogelijk de Bijbel natuurlijk te 
lezen. We denken aan Richteren 5: de sterren streden mee – meteoren. Ruimtestenen 
verbranden in de atmosfeer, als ze te groot zijn slaan ze in. De inslag geeft een enorme 
krater en stof in de atmosfeer, zoals een inslag in 1908 in Siberie, met een krater ter 
grootte van de Randstad. Het is voorstelbaar...
Bergen en eilanden werden van hun plek gerukt. Een toepassing: De milieuproblemen... 
Balkenende en Blair hebben de film gezien van Al Gore over de toekomst van het milieu 
en ze schreven naar het Europees Parlement. Broeikaseffect, opwarming, rampen – geen 
doemdenken. Te korten aan drinkwater, bosverdwijningen, extreme droogte, ziekten. Het 
is allemaal niet zo ver weg en onvoorstelbaar.
Han 2:16-20: vers 19 en 20 van deze aanhaling van Joël, zijn niet vervuld in Handelingen 
2! Eenieder die de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Gaat u daarmee 
naar huis? Dat blijft. Maar die dingen zullen er aan vooraf gaan.
Emmerson Vermaat schreef: Kantelend millennium, Actualiteit van de Apocalyps. Hij wijst 
op een link met Openb 6. 1991, de oliebranden in Koeweit: zo'n enorme rook ontwikkeling 
– de zon werd verduisterd, er was weinig verschil tussen dag en nacht. 1997 – 
bosbranden in Indonesië, een aantal landen was een aantal weken van zonlicht verstoken. 
Er moet een lichtje gaan branden - onderken de tekenen van de tijd! Zou het onmogelijk 
zijn – atoomwapens zijn apocalyptische wapens: Een wonder dat er nog geen ongelukken 
zijn gebeurd in de uitvallende voormalige Sovjet Unie. Gigantische stofwolken worden 
omhoog gezogen in een paddestoel, het licht en de warmte van de zon dringt niet tot de 
aarde door. Verduistering.

De toorn van het Lam
Openb 6:16 de mensen zien zelf, hebben het 'door': de toorn van het Lam.
15-17:



Koningen der aarde, de groten, rijken, oversten over duizend (generaals), machtigen. 
Dienstknechten en vrijen, alles van hoog tot laag, verbergt zich in de spelonken: 
staatkundigen, politieke, militaire leiders. De aarde beeft, maar de mensen ook, maar niet 
zoals de stokbewaarder beefde.. die vroeg: wat moet ik doen om zalig te worden? De 
mate van hun angst: paniek breekt uit. De Heere Jezus zei het ook in Luc 21:25- 26.Ze 
bezwijmen van angst. Dit is niet de Laatste dag, maar de mensen beleven het zo.
Verberg ons van Hem die op de troon zit. Ze onderkennen waar het vandaan komt, maar 
bekeren zich niet. Ze roepen niet tot God, maar tot de bergen. Verschrikkelijke bidstond. 
Adam en Eva hebben zich verborgen voor God – nu met bergen en rotsen.
Dat ze met bergen mogen worden verpletterd, eerder dan om verlossing roepen. "En ze 
bekeerden zich niet" – riepen ze nu maar tot het toornende Lam. Verharding. 'Atheïsten' 
rekenen niet met het Lam, maar ze realiseren zich nu wel dat Hij er is – een onderdrukte 
waarheid. Het geweten komt naar boven. Opvallend.
De enige plek in de Bijbel waar "toorn van het Lam" staat – nu is het de dag der genade. 
Niemand mag weggaan, zonder dat Lam te omhelzen. Ieder die de naam des Heeren 
aanroept zal behouden worden, nu. Kust de Zoon opdat Hij niet toorne, nu.
Vlied de toekomende toorn, staat er – er is maar één plek. Toen het Lam stierf was er ook 
een grote zonsverduistering – de toorn werd weggedragen voor de gelovigen. Op Hem 
rustte toen de toorn, opdat wij nu een toevlucht zouden hebben.
Jezus als Lam, dat toornt, zo'n ogenschijnlijk tegenstrijdige combinatie. Dat er geen tranen 
meer zullen komen uit zijn ogen, maar vuur... dat Zijn handen geen genade meer zullen 
kennen, maar dat Hij met een ijzeren staaf Zijn vijanden zal verpletteren. Kunt u zich 
voorstellen, dat die voeten straks op Zijn vijanden zullen treden? Ziet u dat Hij machtig is 
om te verlossen en ook om te verdoemen. Beide lijnen staan in de Schrift. Daarom: kus de 
Zoon, nu, opdat Hij niet toorne…

Zeven toepassingen, over het Lam van God:
• 1. Het bloed van het Lam, dat verzoent en verlost, spaart. (Openb 7)
• 2. Het lied van het Lam (Openb 15:3 ev)
• 3. Het boek des levens des Lams (Openb 21)
• 4. De toorn van het Lam (Openb 6)
• 5. De bruid van het Lam (Openb 21)
• 6. De bruiloft van het Lam (Openb 19)
• 7. De overwinning van het Lam (Openb 17)

Samenvatting n.a.v. het gesprek tussen Esther Noordermeer en Shohreh Feshtali bij Cafeweltschmerz

Babylon als metafoor voor ‘The Great Reset’

In de loop der tijd verliest Nederland zijn soevereiniteit. Daarom gaat het slecht in ons land 
en volgens de Bijbel is soevereiniteit een land die zichzelf mag besturen, dat is een heel 
hoog goed, dat is een zegen voor een natie, en als de overheid dat niet meer doet (dat de 
wetgeving uitbesteed wordt aan Europese wetten -of inmiddels de WEF-wetten-); dan gaat 
er iets mis in ons land. 
Corona is een bouwsteen van Babylon, het is de contouren van de eindtijd. 
In teken van Daniël en Openbaringen zal Babylon het eerste koninkrijk en het laatste 
koninkrijk op aarde zijn.
Babylon (mensen willen zijn als God - het streven van Babel) is als de eerste plaats een 
fysieke plaats (toren van Babel), maar ook een metafoor ofwel; een beeld van… of een 
systeem (Nieuwe Wereldorde). 



Babylon kent 4 groepen; 
1. de Koningen der aarde (die hoererij -ofwel handreikingen- bedrijven door ontrouw aan 

hun mandaat door het weg te hebben genomen door tekenen van contracten) 
2. het volk (dat bedwelmt is, dat onder invloed staat onder hersenspoeling) 
3. kooplieden der aarde (betoveren het volk)
4. kerken die het volk misleiden (mijn volk uit Egypteland m.a.w. het is niet alles Israël 

wat israël heet-) *

Dit is allemaal het systeem van Babylon met hulp van de banken (door Co2 budget in te 
voeren), de media (wat oorspronkelijk goed is, want dat is het geweten van het volk, want 
media houd als het goed is door journalistiek alles op scherp) en de politiek (die in dienst 
staat van de Nieuwe Wereldorde).
Door het invoeren van subsidie’s is er een ‘controlestaat’ (afhankelijkheid relatie) ontstaan 
waarbij ze alles willen weten en uiteindelijk door hun macht zo de kraan weer kan 
dichtdraaien als het hun niet aanstaat als wij naar niet meer naar hun pijpen dansen.
Door middel van indoctrinatie kan het geweten (wat zo goed is) zo afstompen dat het niet 
meer aanslaat als het moet, en dat wordt het kwaad (dat de naasten beschadigd). 
In Openbaringen staat ‘Babylon zal koninklijke heerschappij voeren over de koningen der 
aarde’ dat betekent dat zij (de deepstate) meer heeft te zeggen dan de bestuurders van de 
naties. Babylon was ondergronds maar komt steeds meer bovengronds in het licht 
(zichtbaarder), dat is de voorzet van hun val (omdat mensen het gaan zien -en als je nog 
niet wakker bent of het nog niet ziet, dan ben je echt nog in coma of een blinde mol).

Babylon wil heerschappij voeren als God, dus deze dingen staan daar in teken van;
1. Klimaatverandering (als God de klimaatknop te bedienen), door Co2 uitstoot leugen.
2. Coronavirus (depopuleren van mensen en slaafse wereld te scheppen)
3. Omvolking (door één wereldgroep -mensdom- te scheppen)
4. Oorlog voeren om de heerschappij te pakken wereldwijd (Rusland houd dat nog tegen)

Omdat God toornig is over dit geslacht, zal de eindtijd versneld worden ten gunste van Zijn 
volk, want Hij wil gerechtigheid voor Zijn aangezicht hebben. 
Wel is Babylon zo groot dat de Kerk met een grote K het kan vertragen, maar niet kan 
stoppen.
God zal oordelen over Babylon komt het goed gezien uit het vertrouwen leven, ondanks 
dat het niet mee zal vallen, want er zullen heel veel doden vallen (te veel om te begraven).
Er zijn Christenen die zeggen God gaat toch ingrijpen dus we gaan achterover zitten ofwel 
afwachten, maar dat is de fout van de kerk. Er moet gebazuint worden! De alarmklokken 
klinken, maar er komt niemand in actie.
Positieve energie ter vervanging van angst is geen krachtbron, maar Jezus Christus is de 
krachtbron ofwel de levensbron.
God is leven en de natuur is zielloos, maar ze wijzen allebei naar de Bron.

Waarheid 

Als God over 3 weken zal wederkomen zal de kerk nog strijden voor de Waarheid. Kijk 
maar naar Maarten Luther, waar hij zegt; als ik morgen moet sterven, dan plant ik vandaag 
nog een boom.
Waarheid en leugen zit heel er dicht bij elkaar, bijvoorbeeld; als iemand op bed ligt ziek en 
stervend dan is de waarheid op dat moment dat hij in zo ver gaand ziekbed heeft dat hij 
aan het sterven is, of een ander zegt; nee, het is echt een opgaande lijn hij is beter aan 



het worden. Één van die twee heeft gelijk hè! Maar de mensdom is vatbaar voor leugen, 
opdat de mens in de leugen is gevallen. 
Leugen is norm geworden waarbij christenen niet alleen in God geloven, maar geloven 
ook in een anti-god ofwel antichrist, duivel, ect.
Onbekeerden hebben het nog over satanisten, als ze over de kwade identiteiten hebben, 
maar christenen, met name het Reformatorisch flank, hebben het daar niet over, of erger, 
het zelfs bagatelliseren, terwijl deze kwade identiteiten deze leugen hebben gebracht, als 
het er niet is hoef je het ook niet op te zoeken. 
Waarheid bestaat niet of de duivel bestaat niet; dat is een geniale leugen! (want dan blijft 
hij buiten schot, kan de oorzaak niet zijn en ook niet de schuld krijgen) En als Waarheid 
niet bestaat hoef je ook niet op zoek. De Waarheid bestaat wel en de duivel wil niet dat je 
op zoek gaat, en wil niet dat het aan het licht komt want hij wil het bedekken, daarom heeft 
hij die leugen -carte blanche-. 
Daarmee loopt vele in een bubbel en dat betekent dat ze in de leugen leven. 
Er zijn vele percepties, interpretaties, invalshoeken, maar die zijn wel of niet waar!
Als waarheid niet van leugen is te onderscheiden, is een objectief oordeel onmogelijk en 
er bestaat er geen objectief rechtspraak. 
Wat is waarheid? Dat is het scepticisme van Pilatus (Joh.18:38).
De waarheid is een probleem in onze samenleving dat wordt ontkent, want tegenwoordig 
is het zo; met waarheid kan je gevoelens van anderen kwetsen daar is geen ruimte meer 
voor, en ieder zijn waarheid, en hoe je het interpreteert, dus niet oordelen. Maar kwetsen 
is juist een manier als waarheid jouw gevoelens kwetst is dat het begin van herstel, want 
de waarheid maakt vrij en sterk, terwijl de slaven (media -Reformatorisch Dagblad/SGP-) 
maakt leugen. Hoe is dat bij jou persoonlijk? Dus als waarheid pijn doet, is dat een begin 
van vrij worden. 
Met de waarheid geconfronteerd worden dat is de groei (groeipijn bij kinderen).  

* De kerk is in afval geraakt in onze dagen door te hoereren met Babylon en hierbij zegt de 
Heere als oproep tegen Zijn volk; GAAT UIT!  wat in Jer. 51 en Openb. 18 staat (het 
politieke -kerkelijk- correctheid systeem). En dat komt omdat God weet dat Hij Babylon 
gaat oordelen. Dus de liefdevolle God waarschuwt voordat hij gaat ingrijpen (net als bij 
Sodom en Gomorra).

Tot slot: DE NORM VAN GOD BINDT ONS SAMEN! 
(dat is te vinden in Hongarije en in Rusland, maar totaal niet in het goddeloze Westen)
DOE ONDERZOEK!!!

Bron: Maranathakerk Rotterdam en Cafeweltschmerz met Esther Noordermeer en Shohreh Feshtali https://
odysee.com/@CafeWeltschmerz:f/20220713-Shohreh-Feshtali-en-Esther-Noordermeer-2:3?src=embed 
Note: Vrouwen mogen nooit leren (1 Kor 14: 34-35)! dus deze vrouw is onbijbels/goddeloos 
bezig, daarbij is ze ook remonstrants, maar ondanks dat zegt deze vrouw nog meer dan alle 
predikanten bij elkaar!  
Zij heeft een open en een helder wakkere geest, waarbij het geweten nog is als een brandijzer 
is toegeschroeid (1 Tim. 4) zoals bij vele refo’s in onze dagen!
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