De hele wereld is tegen Israél
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De hele wereld is tegen Israél en de joden. Behalve op Urk!
Want bij het gemeentehuis van Urk wappert de Israelische vlag vanaf vrijdag 21 mei. Het was een
initiatief van de PVV.

Urk heeft een verband met Israél, daarom moet er “als broedervolk” steun worden uitgesproken,
volgens Raadslid Hendrik Wakker.

Fractielid Jurie van de Berg heeft vermeld; 'Inhoudelijk zijn wij het als fractie niet zo heel erg
oneens, maar bij mij valt het kwartje net de andere kant op en daarom stem ik voor de motie. Ik
vind dat het volk van Israél onze onvoorwaardelijke steun verdiend. Door de eeuwen heen is het
Joodse volk al zoveel onrecht aangedaan, dat ik het niet over mijn hart kan verkrijgen om niet in te
stemmen."

Hamas schoot in 11 dagen 4.360 raketten op Israél neer. Een gemiddelde van 400 raketten per
dag of 14 raketten per uur gedurende elf dagen.

In de vorige oorlog (in 2014) werden in 50 dagen 4.500 raketten op Israél afgevuurd. Gemiddeld
90 raketten per dag of 4 raketten per uur.

Bij het conflict zijn er bij de Palestijnen 1400 gewonden en 248 doden, in Israél 697 gewonden en
12 doden gemeld.

Tevens zijn er 160 Hamas-Terroristen en leden gedood tijdens de operatie.

Wat Israél siert is dat als ze raket weg sturen, een aantal minuten van tevoren een oproep doet,
om zo min mogelijk onschuldige mensen te laten sterven. Het opmerkelijke hiervan is dat in Israél
minder gewonden en doden zijn gevallen dan bij de Palestijnen.

Maar ja, dat lees je niet in de mainstream-media.

Na bemiddeling van Egypte is er in de nacht van donderdag op vrijdag 20 en 21 mei, een
wapenstilstand ingegaan.

Laten we niet neutraal zijn, maar Bijbels Israél onvoorwaardelijk steunen!

't Is Isrels God, die krachten geeft,Van Wien het volk zijn sterkte heeft.Looft God; elk moet Hem
vrezen.
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