
Jezus zegt in Mattheüs 24: 11 dat er vele valse profeten zullen opstaan. In dit gedeelte 
over de tekenen van het einde der wereld, staat in de verzen 5 (2x), 10, 11 (2x) en 12; 
“velen”. Dus in deze tijd zijn er velen valse profeten (predikanten) volgens Jezus, maar 
hoe wordt je een getrouwe en ware predikant:

Ten eerste moet er gepredikt worden naar de zin en mening des Heiligen Geestes (Ps 119:3 ber.)

Wie Christus tot zijn deel mag hebben wordt (zoals we het vroeger op school of catechisatie geleerd 

hebben) ook met Hem, namelijk; Profeet, Priester en Koning. 

-Profeet: om te profeteren (aangaande de gevaren eindtijd en de oordelen die op ons komt)

-Priester: om te prediken als een bemiddelaar (heraut) tussen God en het volk

-Koning: om te leiden en het volk te dienen, als herder voor de schapen.

De leer van Christus waarmee de kerk staat of valt:

-De rechtvaardiging van de goddeloze

-Het sterven (niet -afsterven- zoals zondag 33 van de Heidelberger Catechismus leert maar;) van de oude 

mens, en de opstanding van de nieuwe mens (Galaten 2:19-20 en Kolossenzen 3:9-10 ), en dat gebeurt 

“in a moment, in the twinkling of an eye” (1 Korinthe 15:52 KJV)

Schotse leer over predikantschap is; Profetic principles- PIA

- Proclamatie - uitspreken wat de woorden die God geeft 

- Interpretatie - verklaren wat die woorden betekenen 
- Applicatie - hoe dit woord toe te passen in de praktijk

Het Woord des Heeren (Logos) van God en een woord uit Gods Woord (Rhema) voor de mens

Aanpak van preken;

-Geloof in de roeping van God, dan vertrouwen de persoon die verkondigd (een mandaat). (Rom.10:15)

-Als een heraut, d.w.z. een ratelaar om mensen wakker te maken, daarna een trompet om het volk te 

verzamelen en daarna de boekrol om Gods Woord over te brengen. Ook praktisch bijvoorbeeld de ratelaar 

om mensen wakker roept voor de gebeurtenissen in de wereld (eindtijd), de trompet om mensen bij elkaar 

roept en (met een luidruchtige stem) het Woord opent. (Dan. 3:4, hierbij was de wijze goed maar het doel niet)

-Afsnijdende bediening om plaats te maken voor het Evangelie (1 Kor. 1:18 - 2:5)

-Geen aanneming des persoons, d.w.z. geen mens behagende prediking (zeg dan erbij anders kom ik 

niet!), voorbij het punt zijn of mensen de verkondigers aardig vinden (wel vleselijke begeerte van de 

predikant) maar geen voorwaarde, want de verkondiger wilt Zijn Vader verheerlijken en de opdracht 

gehoorzamen, de voorwaarde is als ze de predikant niet willen kom de prediker niet, maar de verkondiger 

moet niet mensen behagen, aangenaamheid van hoorders zegt niets, ook al zitten ze niet op te wachten 

(dat wil uiteindelijk niemand) (Jak. 2:1 en Gal. 1:10)

-Separerend preken, d.w.z. de these en de antithese. Het onderscheid is Wet en Evangelie (zo wie dit 

vermengd is vervloekt!) (2 Kor. 11:4 - Gal 1: 8)

Het werk van een wachter

Wachter op Sions muren met de bazuin aan de mond zoals dat vermeld staat in Ezechiël 3:17, 33:7 en Hosea 8.

Maar ook in: Gen. 6-9 heeft Noach 120 jaar gewaarschuwd (waarheid aanschouwen), Gen. 18-19 heeft Lot zijn naaste familie 

de wacht aangezegd, Jer. 7:16-11:14-14:11 voelde Jeremia de verantwoordelijkheid over het volk, maar God verbood om nog te 

bidden, Jona 3 en uiteindelijk 2 Petr. 2-3 waarschuwde Petrus de situatie op de laatste dagen.
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Toepassing:

Predikanten hebben een gewichtige taak gekregen van God, d.w.z. dat predikanten van God geroepen 

moet zijn om deze belangrijke taak te vervullen, met luidruchtige stem als een heraut de mensen het 

Evangelie te preken (Hand. 1: 8, Rom. 15:18 en Efe. 5:11) maar ook de gevaren te verkondigen zoals het 

gevaar uit het oosten (satan) met hun plannen. De Bijbel moet altijd in deze tijd geplaatst worden, dat deed 

alle profeten en apostelen ook! De Bijbel is niet alleen een geschiedenis-boek, maar ook een Boek dat 

getoetst moet worden in deze huidige tijd van oordeel, waar de ziekten (corona) heerst, weliswaar zeer 

overtrokken, om alleen het plan 21 van de deepstate’ers Bil Gates, Klaus Schwab, Joe Biden, Frans 

Timmermans, Mark Rutte en Sigrid Kaag (een paar van ca. 3000 rijke elite machthebbers), wat uiteindelijk 

het plan “de nieuwe wereldorde” genoemd wordt om het communistische fascistische model van China uit 

te rollen. De coronagekte is net zo krankzinnig als de klimaatgekte. God staat hier overal boven! God heeft 

een orde in de natuur (ps.147-148) en dat laat Hij nooit los! De babel van de laatste dagen wordt steeds 

meer zichtbaar en God waarschuwt door op vele plaatsen in Zijn Woord met zijn oordelen, zowel 

pestilentiën worden ook geruchten van oorlogen genoemd. In Daniël 3 waren drie vrienden van Daniël 

Sadrach, Mesach en Abed-Nego buigde niet voor het goddeloze babelse beeld van Nebukadnézar. De 

beslissingen anno 2021 die de regime regering over ons doen komen, door boete’s over de lockdown’s, 

zware straffen enz. Eigenlijk wil de wereld dat we buigen, voor de tirannie, (digitale) dictatuur dus 

uiteindelijk over het beeld van babel (Openb. 13:17. Deze gebeurtenissen anno 2021 is alleen maar een 

oordeel in het oordeel, m.a.w. de wereld is al zo ver van Gods Woord afgeweken, dat het voor Gods volk 

een nijpende situatie is geworden. Het moet met schaamte gezegd worden, maar de hele Reformatorische 

gezindte is niet meer waarlijk Gereformeerd bij God vandaan en daar om mede schuldig aan de oordelen 

Gods. Enkele voorbeelden zijn;  

1. De verkrachting van Gods Woord (beroep doen op Rom.13, maar Hand. 5:19 en 1 Kor. 7:23, worden 

met hoge laarzen vertrapt) wat uiteindelijk tot vervloekte discussies en platforms uitloopt, m.a.w. Gods 

Woord is heilig, onfeilbaar en het einde van alle tegenspraak

2. Gods Woord aangepast aan de mens Gal.1:10 (inclusief gebruik van alle vertalingen buiten de liefelijke 

Statenvertaling en Staatsberijming 1773 om).

3. De leer der Reformatie wordt weer afgeweken, het half verloste mensdom, wordt weer gepredikt net als 

voor de Reformatie, de vervloekte twee-mens, terwijl Galaten 2:19-20 en Kolossenzen 3:9-10 niet meer 

begrepen worden. Kohlbrugge heeft het begrepen, toen iemand bij hem in Utrecht aanbelde en vroeg of 

Kohlbrugge er ook was, waarop hij antwoordde: die is er niet want hij is gestorven. (Psalm 42 vers 1 en 

116 vers 1 spreekt er ook van.)

4. Afsnijdende prediking en separerende bediening (these en de antithese) wordt nagelaten

5. Ambtsdragers ingezegend worden buiten de rechte bediening Gods

6. Politieke correctheid is van God vervloekt, dus alles wat democratisch gedaan wordt is niet van God.

7. Geen waarschuwingen over onnatuurlijke zonde (die Gods volk niet kan bedrijven, o.a. homofilie, 

zelfmoord ect.) en de totale genocide inzake abortus, orgaandonatie (terwijl de patiënt als hersendood nog 

niet gestorven is en de helse pijnen voelt), (corona-)vaccin wat depopulatie betreft, ect.

8. Het Bijbels oordelen (dus niet vleselijk of lichtvaardig) wordt nagelaten en bespot degenen die het wel 

doen, daarbij degenen die het niet doen spotten met de essentiële dingen.

9. Roomse leer (inclusief met de antichrist de paus) toevallen

Waar uiteindelijk in het oordeel nog een afvalligheid uit voortkomt; kerken gesloten worden en de oproep 

uit Hebreeën 10:25 niet nakomen (eigen schuld want men heeft handreikingen gedaan naar de overheid) 

en de zuivere bediening van het Heilig Avondmaal (terwijl gezamenlijk bediend moet worden wordt nu met 

bekertjes gedaan) ontheiligd worden.

Het naderende onheil wordt in alle dingen ontkent of wat men beslommeringen aanschouwd, wordt totaal 

genegeerd en men probeert verder te gaan, zoals men tracht te doen. De klokkenluiders in de wereld zien 

nog wat er komen gaat (zoals dat vermeld staat in Luk.16:8), maar als de ogen niet open gaan in het 

hersenspoelde (door mediavirus RD) Reformatorische gezindte is het verloren met dit volk.

Dus God kan u niet om de tuin kunt leiden met uw ijdele godsdienst! O (Refo)land, (refo)land, (refo)land, 

hoort des Heeren Woord! (Jeremia 22:29).

De Bijbel spreekt alleen over kerkmensen die bij de schriftgeleerden en farizeeën behoren of Gods ware 

volk buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende, Hebreeën 13:13. Het oordeel in Gods Woord komt 

alleen maar deze 2 soorten mensen toe, dat is liberaal of kerkmensen (schriftgeleerde en farizeeën) zit 

geen verschil, maar zie je ziel gered te krijgen om bij dat volk uit Hebr. 13:13 te horen).

Ware wachters zijn er niet meer in de kerken, dus daarom gaat uit van de kerken (Jer 51: 6, 45 en Openb. 

18:4), volgens vrijmaakplicht (Ez.3 en 33, Joz. 7:12).

God wil dat we ons bekeren en daardoor leeft en niet sterft, dus daarom roept Hij wachters NOG in deze 

tijd (o.a. GPP. Burggraaf), die altijd wordt gesmaad, gehoond en belasterd, dus veracht en bespot ze niet, 

want dat zal de Heere zwaar bezoeken met zijn oordeel (bijvoorbeeld 2 beren verscheuren 42 kinderen 

omdat ze Elia bespotte in 2 Koningen 2: 19-25, de Heere heeft ze nog tot Zijn beschikking).

De laatste dag is aanstaande en de genadetijd is bijna voorbij dus laat u met Hem verzoenen!


