
Belangrijk;


Er zijn in deze tijd heel veel (zijn er altijd al geweest) onbijbelse 
profetieën en predikatieën. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar 
persoonlijk heel veel moeite mee hebt. Wij hebben een complete 
Bijbel. God heeft voor ons een totaal plan ontvouwt, waar niets aan 
ontbreekt en Hij heeft er alles in gezegd wat gezegd moet worden, 
waar wij genoeg aan hebben. Hoeveel profetieën zijn er niet 
uitgesproken over Nederland en alle andere delen van de wereld, die 
absoluut niet uitkwamen? Leugenachtige profetieën. En dan wordt er 
gezegd nou ja, toe maar. Nou, als er een profeet in het Oude Testament 
de Waarheid niet verkondigde, dan werd die gestenigd! Het is de 
genade van God dat het deze tijd niet meer gebeurd, maar het is goed 
geliefden om een evenwichtig vanuit de Bijbel onderwijs te geven, 
wat gerealiseerd is en wat zijn oorsprong vindt in de Bijbel, daarbij 
lettend op de tekenen van de tijd waarin we leven. De ware gelovigen 
zijn Wachters op de muren. De Wachter op de muur die heeft een 
geoefend oog, want hij moet waarschuwen (bevel met de bazuin) als 
de vijand er aan komt. Dat is heel belangrijk dat er predikanten zijn 
die zijn gemeente waarschuwen “let op: dit gebeurt er in de wereld en 
wees er op voorbereid, want als je dat niet bent dan kan het zijn dat je 
er overruled wordt en dat je op een verkeerd been wordt gezet”.


Citaat van Dick Wolbers (met hele kleine aanpassingen)


Commentaar:


O, predikanten vervul uw roeping of treedt af! De Heere is zo 
heilig groot van goedertierenheid, maar ook vreselijk. Hij, komt, 
om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid; al het volk 
daar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid 
geleid. De Heere doet wel aan degenen die voor Hem leven 
(opkomen voor de ere Gods)


