
Valse profeten en oren om te horen

Vandaag van de dag zijn er vele 
valse profeten ofwel predikanten. 
Deze doen de schapen verleiden tot 
valse leringen die niet naar de 
Godzaligheid is. Weliswaar zullen de 
meeste dat niet met opzet doen, 
maar onderzoeking is wel vereist. 
Daarbij als de Geest des Heeren niet 
hun verlicht zullen ze het Woord van 
God nooit kunnen verstaan.

 

Vele predikanten zijn “geroepen” om het evangelie te verkondigen. Ze gaan dan in studie op de 
aangewezen universiteiten en als ze klaar zijn met de studie zijn ze kandidaat, om vervolgens 
verkiesbaar te zijn als predikant. Dit is volgens de kerkelijke weg, die ze eerst moeten ondergaan 
om uiteindelijk het evangelie te verkondigen. Wel nu, dit is op zich niet verkeerd, maar meestal 
leren ze op universiteiten niet de leer van Christus. De leerlingen worden klaar gestoomd op een 
leer die naar de huidige tijd aantrekkelijk wordt aanvaard. Oud Gereformeerd heeft weliswaar een 
andere strategie tot het aannemen van studenten, die moeten er in gewerkt worden, en als dan 
geen wanklanken gehoord zijn, dan mogen ze het evangelie verkondigen. Wie opgelet heeft, is 
opgevallen dat het evangelie met geen hoofdletter staat geschreven. Dit is omdat het geen 
Evangelie bevat, het is allemaal evangelie naar de mens! Wanneer is het Evangelie? Nou, dat is er 
als de Wet zijn dodelijke werking heeft gedaan! Predikanten die niet afsnijdend en separerend 
prediken die kunnen nooit het Evangelie van Christus uitdragen.
De valse profeten worden in Gods Woord gevonden in; Matth. 24, Rom. 1:8, 2 Thess. 2: 7-12, 2 
Petr. 2 en de ware profeten in; Matth. 5: 11 en 12, Gal. 1:6.
Valse profeten zijn predikanten die niet van God geroepen zijn, want ware profeten blijven de 
Woorden van God onvoorwaardelijk zuiver prediken. Ook worden ze vervolgd, gesmaad en 
gehoond. De volharding der heiligen blijven bij hetgeen wat van de Heere is (Ps. 119:45 ber.)
Enkele voorbeelden; de roeping van Ds. Polinder is niet uit God geboren, want hij heeft eertijds de 
Schrift verklaard zoals een goede predikant het betaamt, maar na verscheidende jaren preekt hij 
een evangelie naar de mens, om zijn hachje te redden, daarbij verwerpt hij niet publiekelijk de 
herziene statenvertaling zowel in zijn gemeente als in zijn kerkverband.
De roeping van Ds. Zwartbol uit Jesaja 51:16 is niet compleet. Als we de Schrift goed weten te 
verstaan, weten we ook dat Jesaja en Jeremia dezelfde roeping van de HEERE hebben gekregen 
(zie: Jer. 1:9). Deze roeping is pas compleet als we Jesaja 49: 2 en 3 erbij lezen, en Jeremia 1:10, 
waar 6 punten wordt aangehaald om aan die roeping te voldoen, namelijk; 1. uit te rukken, 2. af te 
breken, 3. te verderven, 4. te verstoren, 5. bouwen, 6. te planten. Dit leert ons de eerste 4 punten 
van afsnijding en de laatste 2 punten het heerlijke Evangelie in Christus.  
Dit is Bijbels oordelen om een toetsteen te maken om iemand tot schuldbelijdenis en tot vruchten 
te brengen.
Het goddeloze volk hebben wachters die blind zijn en zij weten niet, zij allen zijn stomme honden 
die niet bassen kunnen, zij zijn slaperig en zij liggen neder, en zij hebben sluimeren lief (Jes. 
56:9-12). Dit moet je ook verstaan, wat er vandaag gebeurt o.a. corona-virus en klimaat hoax, 
aanslag op de mensheid, o.a. killervaccin, 5G, en de false flags, enz.
Dit zijn nu onze predikanten in de kerken.

Maar predikanten neem uw roeping nog ter hand en volg de opdracht zoals dat staat in Jer. 
1:16-19 en Jer. 5:20-22, waar de gereedheid van uw ambt en beroep wakkerlijk, vaardiglijk en 
vrijmoediglijk uit te voeren.



Vele gaan naar de kerk omdat het hoort 
(door traditie) of moet (jongeren). Er zijn 
sommige die hier zelfs hun zaligheid in 
leggen.
En als ze eenmaal in de kerk zijn, 
vinden ze het allemaal prima, als ze 
maar niet aangesproken worden, o, dan 
breekt er wat los.
De meerderheid wil niet de echte 
waarheid horen, nee, daar zijn ze 
allergie’s voor.

De meerderheid van de kerkgangers die zeggen; Schouwt ons niet, wat recht is; spreekt tot ons 
zachte dingen, schouwt ons bedriegerijen (Jes.30:10).
Ze zeggen uiteindelijk; de valse leer vinden wij prettiger om naar te luisteren, de Waarheid doet zo 
zeer aan onze oren, nee, de valsheid klinkt goed.
Als de kerk dan uit is, dan wordt onze consciëntie ook niet aangesproken en dan kunnen we zo 
weer verder zoals wij dat willen.
Dit is een vijandige houding tegenover het Opperwezen, hiermee kruisen we Christus opnieuw, 
want we zeggen uiteindelijk; Uw genade hebben wij niet nodig. O, dan halen de kerkgangers het 
oordeel des Heeren over zich heen.
Weliswaar preekt de dominee niet goed, maar het kerkvolk maakt zich er niet druk over. 

Maar als het volk zich bekeerd zal IK berouw hebben over het kwaad dat Ik hetzelfde dacht te 
doen (Jer. 18:8). Zijt ook daders des Woords en niet alleen hoorders. (Jak.1:22-27)

Diverse voorbeelden uit de Schrift:
Jesaja 55:1-3; zien we de ware 
wachter die het onvoorwaardelijk 
Evangelie aanbiedt voor zondaren. 

In Jeremia:11 zien we hier de koningen 
en de priesters, hier zien we de 
religieuze en politieke leiders en de 
medische wereld en de media en noem 
het allemaal maar op  samen spannen 
de banken, media, de big tech, de 

regering, de kamer, allemaal samenwerken tegen de Man Gods, want ze wilde de 
Woorden van de profeet niet horen. 
Vers 12: stop met idiote vaccinatie’s en de PCR testen, en al die leugens in de media en 
die onzin en laat de Waarheid meer gehoord worden.
Het is vandaag niet anders dan als de tijd van Jeremia, we zien dezelfde tendens. Mensen 
die de waarheid durven te zeggen worden ‘wappies’ genoemd en worden voor gek 
verklaard, worden als ware de kerken uit gegooid.

Jeremia 28; dit is ernstig, wie durft deze dingen nog te profeteren zoals Chananja? Nou 
moeten we geen doem-predikers zijn en geen dingen bedenken, maar als de Heere het 
zegt; ik zou het moeilijk vinden om het uit te spreken, zelfs als de Heere het gesproken 
heeft. Maar is de vreze des Heeren groter dan de vreze des mensen, laat de waarheid 
zegevieren.



Eigenlijk heel Jeremia gaat het over horen en gehoorzamen, of juist rebelleren.

Jeremia 29 is analogie met deze tijd, elke keer als iemand de waarheid zegt dan de big 
tech erbij en fetch-check’s om gewoon deze te verwijderen op de media en als leugens te 
verwijderen.
Gods knechten hebben de mandaat om het Woord van God door te geven.

Wij zien verschrikkelijk oordelen van iedereen die maar raak profeteert zonder 
daadwerkelijk van de Heere gehoord te hebben, laten wij de Woorden Gods spreken, die 
brengen hoop en leven. Dat is een taak van een wachter om te zien en te spreken en 
hetzij ze horen en of ze doen of niet doen is de verantwoording van de profeet 

Ezechiel 3:18: dat is de reden dat ik niet schroom om man en paard bij naam te noemen, 
de Waarheid zal altijd triomferen ook al wordt je boos om mij. Alles wat in Waarheid 
gesproken is, zal altijd blijven bestaan, ook al ben ik gestorven, want het zijn niet mijn 
woorden maar Zijn woorden.

Hosea 5, Zacharia 7:11-12, Exodus 4:11, Mattheus 11 en 13 steeds wie hore die horen en 
mattheus 13:15 zegt …. Maar vers 16 een troostwoord wie in Christus is heeft ogenzalf 
dus het geloof gekregen om op Christus te zien en te horen, en dan ben je zalig. 
Hallelujah!

Kijk in Markus 4:11-12, Markus 8, Lukas 4, Lukas 9:44.

Johannes 6:60-66: we zien vandaag precies hetzelfde de afval, mensen willen hun oren 
gekieteld worden met mooie dingen, IK gerichtheid, selfie’s, love you, voorspoed, zegen, 
maar oproep tot bekering is er niet meer bij. 

Kijk in Johannes 5:25

Johannes 10:25-31, Lukas 23: 41-43, Handelingen 7:57-60 martelaars preek van 
Stefanus, ze wilde hem het zwijgen opleggen en dat is hun gelukt, dus ze kunnen je leven 
nemen, maar niet je geestelijke leven nemen, wees niet bang voor hen die het lichaam 
kunnen doden maar voor Hem die je ziel in de hel kan verderven en dat is alleen God. En 
Saulus is uiteindelijk ook door onze God gearresteerd, en werd Paulus.

Kijk in Handelingen 28:25-27, Romeinen 10: 16-17, 2 Timotheüs 4:1-5, Openbaring 2 en 3.

Daarom: neig het oor, daar je op Gods inspraak wacht. Zoals dat staat in Psalm 49:1 
berijming 1773.


