
Schulderkenning voor God en Zijn Gemeente
Je moet de Waarheid verdedigen! Maar ja, waarschijnlijk, en dat is het jammere; bij de 
Reformatorische kring als er fouten worden gemaakt, maakt niet uit, fout is niet erg, maar 
die moet je durven te herkennen! Want dan ben je juist groot! Als je fouten herkend en dat 
missen we nu en het zal nooit gebeuren want dat wil men niet. Je ziet het, dat is een teken 
van zwakte. 
Ds. G.P.P. Burggraaf wordt gesmaad alleen maar door te preken met 
waarheidsondervinding gebaseerd op feiten. 
De HEERE zegene hem, met zijn vrouw en kinderen.

Het is echt typisch Nederlands; onthouden de leugens van vandaag… en vergeten de 
waarheid van het verleden…(ook van oudvaders)

De geuzenbloed is verdwenen in onze dagen. Dat niet alleen maar ook de ‘bevinding’.
Waar hoor je nog dat een dominee die niet alleen waarschuwt maar ook de dingen 
vervloekt die werelds zijn, en de gevaren van de terugkeer op slavernij aanwijst?

De wereld is één grote leugen geworden, men rust op de wereld: de matrix van media, 
kerken, politiek, allemaal gebaseerd op politieke correctheid werkend op een systeem die 
dwingt tot slavernij. Dit is niet begonnen in 2022, maar al veel eerder.
Wij zijn al klaargestoomd op het teken van het beest, denk hierbij aan: verzekeringen, 
technische snufjes zoals QR-code-Google Maps-auto apps-, enz, enz.
Dit is op zich niet allemaal verkeerd, maar het wordt misbruikt door de overheid en 
technocraten. 

Het teken van het beest zal gewaarschuwd en veroordeeld moeten worden door de 
dominees, maar dat doen ze niet omdat ze erin leven. Ze vinden het best om daarin te 
wandelen, wie het ook is; Gereformeerd, Oud Gereformeerd, Hersteld Hervormd. 

NOGMAALS WEES EEN WACHTER SIONS EN KOMT ER VOOR UIT, FOUTEN MAKEN 
IS NOG NIET ZO ERG, MAAR ER IN BLIJVEN IS DUIVELS!!!


