
Oordeelt niet….
Gebaseerd op de Bijbeltekst: Mattheüs 7 

We mogen niet zomaar een ander veroordelen. In vers 3 staat dat het om een broeder gaat. Volgens 
Bijbelse gewoonte hoort daar de zuster van de gemeente bij. We mogen niet zomaar een lid van de 
gemeente veroordelen. Oordeel niet, betekent niet dat we nooit mogen oordelen. We moeten in vele 
gevallen oordelen, anders kunnen we de zondaren niet terechtwijzen. Het zou juist liefdeloos zijn 
anderen niet te waarschuwen vanwege hun zonde. Het betekent ook niet dat kinderen van God of 
kerkenraad (censuur) niet mogen oordelen over het geestelijke leven van een ander, want dan zou er 
geen gemeenschap der heiligen mogelijk zijn (Matth.18:15). We moeten ook oordelen over de leer van 
een predikant als die niet zuiver is (Matth. 7:15, 1 Thess. 5:21). 

Aantal punten ter verduidelijking:

Oordelen kunnen we ook zien als waarschuwen (kenmerkend door de liefde) over verkeerde dingen en 
gebaseerd op feiten.

Wat houdt oordelen in: 
- Scherp zien
- Nadenken
- Veel wijsheid voor de dag brengen
- Met alles op verstandige manier aan de medemens overbrengen

Wie is bekwaam om te oordelen:
- Leraar (voor de klas, voorganger in de gemeente)
- Een huismoeder
- Een rechter (Rom. 13:4)
- Iemand die producten keurt of inspecties uitvoert 
Het is onvermijdelijk dat deze mensen op gezette tijden moeten oordelen. Ook al doen ze dat niet graag, 
maar ’t  is het erg goed dat ze ’t niet graag doen, maar soms moet het.

Gevaar voor oordelen:
- Jezelf bewijzen van je eigen gelijk (wat niet Bijbels is)
- Lichtvaardig (ofwel: onbarmhartig, lafhartig)
- Dubieus (oftewel: betwijfelbaar, ongegrond) m.a.w. niet zeker zijn van de zaak tegen de ander
- Ijdel zie Matth. 7:6; Geeft het heilige den honden niet, en werpt uw parelen niet voor de zwijnen; opdat zij 
niet te eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren.

“Oordeelt niet…” zouden we zo misbruiken: 
- “Zoals op de manier van Pilatus (toen hij zijn handen waste); ik hoef daar niets mee te maken hebben..”
- Om ons te verbergen (met leugens om te doofpotten)

Tenslotte 
Wie met Christus leeft en Zijn liefde ontvangt, krijgt en beoefent zijn “oordeelsvermogen”. Daartoe is 
Gods Geest vandaag nog machtig bezig, opdat er in de gemeentes tot Bijbelontsluiting zou komen. Het 
“oordeelsvermogen” wordt steeds aangescherpt: d.w.z. men gaat steeds vlugger en beter en toestanden 
inschatten. Door ingeving van de Heilige Geest weet men hoe te oordelen. Gods liefde is geen goedkope 
onverschillig allemansvriendschap waar je iedereen in de waarde moet laten. Nee, dat is elkaar niet 
overgeven op de verkeerde weg (d.m.v. Bijbel, leer, interpretatie, enz.) 

Bron van Bijbelteksten: Matth. 10:16, Rom.14, 1 Kor. 13-14, Jak. 3 

Inspiratiebron: http://protestantsekerkroeselare.be/Matteus%207%201-6.pdf en https://elimcapelle.nl/oordeel-niet/


