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Het was in het jaar 1520 dat er in een oude boerderij in Stroe, 
een buurtschap onder Garderen een jongetje geboren werd. En 
zijn ouders noemen hem Jan. Dit zal niet zoveel bijzonders zijn, 
als er niet een geschiedenis op zou volgde, die het vertellen 
waard is. Want de kleine Jan werd groot. Hij heeft een schapen 
gehoed, op de grote, stille heide onder Garderen. Maar het bleek 
al gauw dat hij geen boer wilde worden. Hoewel er geen boeken 
in de huiskamer waren, zocht toch zijn naar kennis dorstend hart 
naar de oplossing van veel vragen. Bij elke gelegenheid vroeg hij 
z’n vader of z’n oudere broers naar allerlei dingen waar zij hem 
geen antwoord op konden geven. Eens, toen hij over de heide 
met de schapen in de richting van het Uddelermeer trok, kwam hij 
de oude pastoor van Garderen tegen. Hij is wel toen een jaar of 
tien geweest zijn. “En”, zei meneer pastoor, “heb jij ‘t nogal naar 
je zin, m’n jongen?” “Nee, meneer pastoor” zeide Jan 
eerlijk.“Maar jongen, wat is het dan, dat je kwelt?” “Ik weet ‘t niet”, 
zei Jan, en dat was ook zo. Maar hij zocht iets en wist niet wat.  

“Zou je later boer willen worden?” “Wat moet ik anders worden, dan boer meneer pastoor?” 
Boerenkinderen worden langzaam groot en worden ze ook maar boer. Maar toen wiste hij het; hij 
wilde pastoor worden.  Daarom ging hij naar de Latijnse school in Harderwijk 
Bij het afscheid in de kerk van Garderen kwam hij een Godvrezende weduwe Diekje tegen waar 
hij veel onder de indruk raakte. In Harderwijk bij een gastgezin kwam hij Vrouwe van 
Heemskerck tegen die met de theologie van Johannes Brugman kwam 
Later bij terugkomst ging hij met zijn vader naar Arnhem voor handel. De zwarte marktdag in 
Arnhem, waar hij de sodomie begon in te zien dat hij er tegen moest getuigen net als Johannes 
Brugman. Later is hij als priester ingewijd door de bisschop van Utrecht. Maar door vrouwe van 
Heemskerck was hij sterk onder de bekoring van haar woorden gekomen. Via Erasmus was hij 
gekomen tot de geschriften van doctor Maarten Luther. Helder licht van het Evangelie. Er begon 
een vuur te branden in Jan’s Verstege’s hart. Hij zou door genade een vlam zijn, die zijn licht 
verspreiden zou Hij schreef in zijn studeerkamer het Boek “ Der leken Wegwijzer”, waar hij de 
dwaling van de katholieke kerk aanwees en het Evangelie van Christus er tegenover stelde. Toen 
kwam de vervolging. Hij kwam in handen van Franciscus Sonnius. Hij werd voorgeleid en werd 
gedwongen zijn gevoelens van de “nieuwe leer” te herroepen. Hij herriep en werd veroordeeld tot 
levenslange gevangenis. Als hij te brandstapel was opgegaan, hadden hem de vlammen hem 
niet zo kunnen pijnigen als nu de wroeging hem sloeg. De moordenaars der zielen hadden met 
hun geweld gezegepraald. Toen Dirkje hem opzocht in de gevangenis in Hattem was de 
vriendschap die de wereld niet kent, wijl het een verbondenheid is in de Geest. Op laste van 
Sonnius moest Jan pauselijke theologie volgen in Leuven. Hij was wel weer vrij, maar hij bleef 
voortdurende zielsverkommering. Het oprechte gemoed kan bij leugen niet leven. Na drie dagen 
als balling in Leuven toog Jan de vrijheid tegemoet. Omdat hij zijn leven niet zeker was, heeft hij 
zijn naam veranderd in; Johannes Anastasius Veluanus en reisde in Duitsland om het Evangelie 
te prediken. Later werd zijn Boek “ Der leken Wegwijzer” bekend en veel verkocht op de Veluwe 
waardoor hij weer regelmatig hier ook voorging. De mens wrikt maar God beschikt is ook hier 
van toepassing. 

Hij kan met recht De hervormer van de Veluwe genoemd worden.  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