
DE GEVAARLIJKE MACHTEN DIE NOOIT OPHOUDEN TE 
BESTAAN TOTDAT DE HEERE TERUG ZAL KEREN! 
N.a.v. De uitzendingen van Professor Walter J. Veith.  

Bijbelteksten: Daniël 7/Openbaring 11/Ezechiel 5 

Het beest is koninkrijk die een politiek entiteit die zichzelf manifesteert m.a.w. de valse leer is zo 
wijdverbreid dat het een politiek systeem heeft geïnfiltreerd en een werelddoctrine is geworden. 
Dat is de pausdom die in 538 n Chr. Justinian Decree opgericht als bestraffer van ketters zouden 
worden, en dat hij het hoofd van alle kerken zou zijn. Hier had je een kerk-staat scenario. 
1798 werd de paus gearresteerd door Berthier de Franse generaal, marcheerde Rome binnen op 
bevel van Napoleon en verklaarde de pausdom ten einde. Als de politieke macht beëindigd “sterft 
het beest”. Maar in Openbaring kunnen we daaruit opmaken dat het leek een dodelijke wond 
opgelopen te hebben, maar de dodelijke wond werd genezen, m.a.w. Hij sterft maar komt terug. 
Deze macht werd opnieuw ingesteld als politieke entiteit in 1929. Toen Mussolini de pauselijke 
staten en politieke autonomie terug gaf aan het Vaticaan. In de pausdom was het een doodzonde om 
de Bijbel te lezen. Later, na 1962 werd dat herroepen en veranderd.  
De Jezuïeten hebben de regie over het pausdom en de geheime genootschappen van de nieuwe 
wereld orde zoals; De soevereine militaire orde van Malta, De orde van de illuminatie, De Schotse 
Ritus van Schrijnwerkervrijmetselarij, De ridders van Columbus, De ridders van de Ku Klux Klan, 
Bilderberg, enz. Dus de moorden op de protestanten zijn uitgevoerd door de Jezuïeten, later door de 
Dominicanen. Ze doen niets anders dan het protestantisme vernietigen. -Omdat alle kerken een 
handreiking gedaan hebben naar het Vaticaan, kruisen ze Christus met Zijn volk (in de vorm van 
Zijn mensen zie Openb. 11:8) dagelijks-. Bijbelgeleerden zeggen dat het merkteken (kenmerk) van 
dat beeld dragen, twee uitgangspunten heeft; teken op de hand is het handelen ofwel alles wat je 
doet, en teken op het voorhoofd is (over)getuigen en beslissingen die je doet. De illuminatie zal de 
erop uit zijn om de wet te veranderen in bepaalde tijden (Dan. 7:25). Het conflict dat in de laatste 
dagen op de spits gedreven wordt, bestaat dus eigenlijk veel langer. Al eeuwen geleden heeft de 
pausdom Gods wetten en tijden veranderd. Atheïsme is openlijke rebellie tegen het Woord Gods, 
door te zeggen waarom zou ik naar de Heere luisteren zie Ex 5:2? Is de kerken met hun dominee 
niet hier vol van? Het land vertegenwoordigt door Egypte zou uitdrukking geven aan een 
vergelijkbare ontkenning van de aanspraken van de Levende God, en zou een vergelijkbare geest 
aan de dag leggen van ongeloof (geestelijk Sodom) en losbandigheid (pedofilie) en door het 
overtreden van Gods Wet (uit het boek: The Great Controversy -Het Grote Conflict-).  

De Reformatie is niet anders dan de deksel geopend van een efa (standaard maat) waar de moeder 
afvallige en de Levende Kerk even gezien werd, maar werd door de Nadere Reformatie (antichrist) 
weer gesloten. Wat zegt de reformatie van tegenwoordig publiekelijk, officieel, door hun synode’s? 
Wat heeft de Lutherse synode besloten 1994? Zij mogen niet langer de moeder als antichrist 
noemen. Alle kerken hebben dat besloten! Dus de efa is naar Babylon gegaan, waarbij de kerk door 
iedereen zal weten dat het goddeloos is, en zal worden geopenbaard, maar zullen het proberen te 
bedekken. Dan zullen twee machtige kerkgroeperingen (de Bijbel noemt de de draak en de valse 
profeetmachten) komen en deze standaard met de hoer (pausdom) verhogen en zeggen; daar is het. 
Dan zal het Babylonische rijk herboren worden in geestelijke zin op deze aarde. Dan wordt God 
ingeruild voor babel. Gebeurt dat echt? De Bijbel zegt; JA! 

Maar er zijn twee getuigen dat is het Woord van God en zijn boodschapper. Dit zijn de instrumenten 
van God Zelf om met Hem te leven. Zach. 5 



God gaat afrekenen met deze goddelozen.  Dan storten ze van den top van eer, in eeuwige 
verwoesting neer (Ps 73:9 ber.). 

F. A. Stoett 1901: 
1. Hoe nader bij de kerk, hoe verder van God af (J. C. Ryle zeide het ook in zijn geschrift; 

“WAARSCHUWING AAN DE KERKEN”) 
2. Hoe dichter bij de paus, hoe slechter Christen  

O bekeert u, zolang het nog kan!!! 

Samengesteld door Eric Mulder


