
Laffe dominee Visser, die de WAARHEID LOOCHENT

Ds P.J. Visser heeft onlangs in een preek enigszins de ontwikkelingen t.a.v. De Nieuwe 
Wereldorde (The Great Reset) uit de doeken gedaan, en nu herroept hij zijn woorden 
terug. Mede de rede dat hij geen complottheorieën ondersteunt, terwijl hij goed wist wat hij 
zeide. In één van een artikel reageerde; ,,VoorbijgangerJan: Ikzelf heb het gevoel dat hij 
onder druk gezet is. Het is: of je baan verliezen of bakzeil halen. Ik veroordeel hem niet. 
Maar ik vind het erg jammer dat het nu ook al in de kerk zo ver gekomen is. Wat een 
tijd…" .
Ik denk dat deze reageerder bij het rechte eind heeft. Men doet alles voor geld (baan) en 
de feiten doen er niet meer toe! Dat betekent dat geld belangrijker is dan stervende zielen! 
En zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen (van de PKN) die zich 
van de waarheid afkeren (Titus 1:14), HIER WORDT DE VLOEK OVER GESPROKEN, 
OMDAT HIJ LOOCHENT DE WAARHEID!!

Afval ten top! 

PKN (en alle kerken) zullen de oordelen des Heeren nog meer over zich heen halen.


