
Pandemie? geoorloofde lockdowns?

Hoeveel BN’ers zijn er overleden?

Hoeveel sporters?

Hoeveel politici

Is er überhaupt nog wat overgebleven in de tweede kamer?

Heeft journalisten (oorspronkelijk Jinek) nog wel gasten aan tafel?

Hebben we nog wel juffen en meesters voor de klas?



De zorgmedewerkers? Die vallen toch ook zeker met bosjes neer? Nou, 

hoeveel?

Rijden er bij jou ook dagelijks lijkwagens door de straat?

Of is het merendeel politiewagens dat de klok slaat?

Ben je bang voor het virus?

Of ben je bang voor een boete?

Bang dat je andersdenkend wordt neergezet?

Bang dat de wappies misschien toch gelijk hebben?

Hoer bizar is het eigenlijk dat er gehandhaafd wordt op het naleven van 

maatregelen voor een killervirus (dus niet)?

Vraag jij je dat nu nooit eens af?

In angst leven is niet gezond!

Een lockdown is niet gezond!

Egoïsme, mondkapjes en veelvuldig (ook één keer) is niet gezond!

Angst voor de dood is niet gezond (wel als je onbekeerd bent)!

Angst voor mensen is niet gezond!

Angst voor vrijheid zonder test of experimentele spuit (killervaccin) is 

allesbehalve gezond!

Verbinding is gezond!

Naar buiten gaan, gezond eten, bewegen, sociale contacten, 

ontspanning (Kerkgang, psalmzingen) is gezond!

Gezond verstand (intuïtie).

Bron: Jensen - brief van Daniëlle (klein beetje aangepast)


