
Interview met de Urker Burgemeester Van den Bos

Pijn in zijn longen, Urk in zijn hart. Burgemeester na bewogen jaar: ‘Dit dorp is trots, 
en terecht’
Cees van den Bos (40) is nu een jaar burgemeester van misschien wel het meest 
besproken dorp van Nederland: Urk. Voor het eerst blikt hij terug op een bewogen 
jaar. 

Nee, dat het op Urk altijd erop en erover is, daarmee is burgemeester Cees van de Bos 
het niet eens. We zijn bij hem thuis en zijn jongste van 3 ‘serveert’ thee met boterkoek. Bij 
binnenkomst had hij een hand uitgestoken met de vraag of ik handen geef. Ja, zegt hij 
dan, wat de Urker jongeren half september deden door in nazi-kostuums door het dorp te 
trekken en scènes na te bootsen van een executie, was heel heftig en zwaar over de 
grens.  

Dat de jongeren als nazi-kostuums verkleed hadden, wijst naar de tijd waarin we 
leven! Alleen de hersenspoelde mensen zien het niet. Burgemeester en wethouders 
zien het niet, dus ze zijn van de hersenspoelde wereld aangetrokken. 

Ook bij hem kwam het binnen. ,,Zeker omdat ik drie weken daarvoor de Israëlische 
ambassadeur op bezoek kreeg en hem had uitgelegd dat we zo’n ‘Israël friendly city’ zijn. 
Dat is waar Urk voor staat. Hier hingen de Israëlische vlaggen overal uit als steun aan 
Israël toen het conflict met Gaza opliep.” 

Urk houd van Israël, dat is duidelijk, maar houd Urk ook van het uitverkoren Israël 
die opkomt voor de ere Gods? 

Hij is niet zoals de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, die er meteen hard in gaat als 
burgers van zijn stad over de schreef gaan. Wat bij Van den Bos als eerste opkomt 
is: ,,Waarom doen die jongeren dit? Tegelijkertijd weet ik ook dat op Urk de helft van de 
bewoners 25 jaar of jonger is. Jongeren halen dingen uit en de echte groep die problemen 
maakt, is klein. De Britse prins Harry deed ook ooit eens een nazi-uniform aan. Waarmee 
ik het niet goedpraat. Een Holocaust-overlevende ging met ze in gesprek, dat had impact. 
Als het politieonderzoek is afgesloten, kan ik meer zeggen over de intenties van de 
jongens.” 

Dat Britse prins Harry dat deed, is niet geoorloofd, want het had geen betekenis! 
Dus die vergelijking bewijst tot totale krankzinnig verstand van deze man. 

,,Er zijn veel meer jongeren op Urk dan elders. Ik zou niet durven zeggen dat ze op Urk 
geen rem hebben of anders zijn. Ook elders in het land zijn er rellen geweest. Procentueel 
zijn er hier meer, dus dan zijn er verhoudingsgewijs ook meer incidenten.” 
Al in november krijgt Van den Bos de vuurdoop met de vuurwerkrellen. Diverse avonden is 
het bal op Urk, jongeren steken zwaar vuurwerk af, auto’s branden uit. Hij twijfelt niet en 
grijpt in. Urk maakt kennis met een burgemeester die niet terugdeinst. Het wekt woede, 
maar ook krijgt hij bloemen thuisgestuurd, van Urkers die hem zo’n welkom niet gunden. 

Opnieuw moet politie ingrijpen als in januari een coronateststraat door jongeren in brand 
wordt gestoken en een NOS-verslaggever met een bijtende stof wordt belaagd. Van den 
Bos krijgt een steen tegen zijn ruit, krijgt een doodsbedreiging van een Urker via 



messenger met de tekst ‘ik maak je af’ en bij de Sionkerk wordt een Powned-verslaggever 
omver gereden. De baksteen werd verwacht, dus zat er speciaal glas in de deur. Van de 
incidenten tegen hemzelf deed Van den Bos aangifte. Toch wil hij het allemaal niet groter 
maken dan het is. Urk is meer dan de incidenten, benadrukt hij meermaals. ,,Ik sta daar 
wat nuchter in.” 

Dat deze dingen hem overkomen, dat heeft hij aan zichzelf te danken. De jeugd is 
niet dom en ziet dat het optreden van de burgemeester niets met handhaven van de 
orde te maken heeft, net zoals de Utrechtse burgemeester bij Waku Waku. 

Vrouw en kinderen 
In zijn huurwoning aan de haven kijkt Van den Bos uit over de haven en de zee. Zijn vader 
zegt steeds, als-ie op bezoek is: ,,Het is net Bruinisse van vroeger.” Zijn vrouw Willemijn 
en hun zes kinderen, variërend in leeftijden van 3 tot 16, voelen zich er inmiddels thuis. Op 
de schouw prijken lijsten met foto’s van alle kinderen. Twee Ikea-stoelen, online uitgezocht 
tijdens de coronalockdown. ,,Net de verkeerde kleur”, zegt Van den Bos. Het gaat hem 
overduidelijk niet om uiterlijk vertoon, om veel spullen of een grote auto. 
Zijn eerste jaar is niet bepaald geworden wat het moest zijn. ,,Je wilt als burgemeester 
kennismaken, langzaam zo’n gemeenschap in groeien, zeker op Urk. Naar de kerk gaan, 
mensen zien. Dat dat allemaal niet kon, heb ik als een straf ervaren.”  
Zijn hele installatie ging al anders, in coronatijd. Alleen zijn gezin en zijn ouders konden 
erbij zijn. Waar een volle zaal had moeten zitten, zaten nu fractievoorzitters, commissaris 
en kabinetschef, soberheid troef. Willemijn hing hem de ambtsketting om. Zij was ook 
degene die hem in januari van dat jaar appte: ‘Urk is vrij’. 

Al twee jaar hadden ze er gesprekken over dat hij wel burgemeester op Urk zou willen zijn. 
Het voert te ver te zeggen dat hij geroepen werd, maar voor de gelovig man geldt dat zijn 
leven geleid wordt. ,,Ik voelde me aan Urk verbonden. De manier waarop deze 
gemeenschap tegen de tijdsgeest in standpunten inneemt, daarom wordt verguisd en toch 
blijft zeggen ‘dit zijn wij en daar staan we voor’, dat trok me aan. Het non-conformisme, de 
standvastigheid. Daar wil ik als jonge burgemeester een boegbeeld van zijn.”  
Hij wist waar hij aan begon. ,,Ik wist dat er problemen waren met jeugdhonken, ik wist dat 
er problemen waren met ondermijnende criminaliteit. Maar ook dat ze het anders willen. 
Daar wil ik ze bij helpen.”  
Een Zeeuw op Urk, het ligt dichter bij elkaar dan je op voorhand denkt. Geboren en 
getogen in Bruinisse, ook een vissersdorp met een vissersmentaliteit, een eiland en in een 
gebied met trauma’s, door de watersnoodramp in 1953. Het gevaar van water kent hij, dat 
wordt van ouder op kind overgedragen, zoals Van den Bos zegt. Zijn familie verloor 
niemand, bekenden van hem wel, die vonden hun familie dood in het prikkeldraad op een 
dijk. ,,Ik heb die pijn gezien, maar het niet zelf hoeven voelen.” 

Op Schouwen-Duiveland ging hij steevast naar de Watersnoodramp-herdenking, in 
februari. Als hij op Urk bij het omgekomen-vissersmonument staat, voelt hij 
hetzelfde. ,,Zoveel diep verdriet. Dat wordt niet breed gedeeld, dat draag je continu met je 
mee.”  
Toen de herdenking op Urk niet kon doorgaan, schreef hij brieven naar nabestaanden. Dat 
raakte hem diep. Nu nog schiet hij er van vol. Het raakt hem, omdat hij dan even dicht bij 
zijn eigen verdriet komt. Van den Bos en zijn vrouw verloren vroegtijdig hun dochtertje 
Imre. ,,Als ik bij haar grafje sta, voel ik hetzelfde als bij het monument en tijdens 
gesprekken met nabestaanden.” 



Van den Bos - slank postuur, jonge uitstraling - oogt ontspannen op de bank in zijn 
huiskamer. Zachte stem, geen flapuit. Een mens zou van minder overspannen raken, na 
zo’n jaar, maar hij is geen opgever. Laat zich niet gijzelen door angst. Maar kom niet aan 
zijn huis. ,,Dit moet de plaats zijn waar ik tot rust kom, tegelijkertijd weet ik dat in zo’n 
bijzondere tijd zoiets kan gebeuren. Ik probeer dat niet te groot te maken. Op Urk raakten 
de coronamaatregelen de mensen in het hart.” 
Het is constant balanceren tussen begrip en handhaving. ,,Aan de ene kant ben je 
burgemeester, heb je de coronaregels te handhaven en heb je de eed afgelegd. Maar ik 
ben ook die burgervader en zie dat deze gemeenschap sterk is door hoe ze bij elkaar 
betrokken zijn. Als dat onmogelijk wordt, snap ik dat dat weerstand oproept.” 

Hier wordt de eed van burgemeesterschap hoger gesteld dan de eed naar God toe! 
Door coronaregels te handhaven ziet alleen maar dat hij naar de duivel luistert. 

Grijp je dan hier minder hard in dan je in een andere gemeente zou doen?
,,Dat weet ik niet, maar iedere gemeente heeft zijn specifieke kenmerken. Ik heb wel een 
bepaalde basislijn. In het geval van corona: minder besmettingen, minder 
ziekenhuisopnamen. Ik probeer rekening te houden met de couleur locale. Ik zou geen 
goede burgemeester zijn als ik dat niet zou doen. Het is niet hardvochtig de regels 
uitvoeren.” 

Urk heeft de laagste vaccinatiegraad van Nederland, 20-30 procent. Hoe gaat het 
dan met de coronapassen, die zijn er dus niet?
,,Inderdaad, dat is inherent daaraan. Als handhaver van de openbare orde vraag ik me af: 
wat is het doel van de regel? Urk zit heel laag in besmettingen, dus nemen ze toch op een 
bepaalde manier hun verantwoordelijkheid. Dat is van cruciaal belang voor óf en hoe hard 
je gaat ingrijpen. Zo probeer ik vorm te geven aan die handhaving, zodat ik het doel van 
de rijksoverheid wel dien.” 

Dat Urk laag is met besmettingen bewijst dat vaccineren een duivels complot is om 
mensen de depopuleren. Dat mensen in de IC komen en last krijgen van corona, 
komt door de “delta-variant” die alleen mensen krijgen die gevaccineerd zijn. Alleen 
maar opgetuigd door een fake pandemie die mensen tot slaaf van de overheid 
hebben gemaakt. 

Dat horecaondernemers geen coronapassen vragen omdat mensen ze toch niet 
hebben, laat je dan gaan?
,,Je kijkt wat ze wél kunnen doen, bijvoorbeeld 1,5 meter afstand bewaren. Tot op heden 
gaat het goed met de cijfers.” 

De 1,5 meter regel is ook een punt van beperking om door vaccinatie en QR codes 
de maatschappij weer open te gooien, wanneer dit doel gerealiseerd is. 

Je bent dus niet als collega Breunis van de Weerd van Nunspeet, die zijn burgers 
oproept zich te laten vaccineren?
,,Dat wordt hier ook gedaan door de wethouder. We zijn wel degelijk het belang van 
vaccinaties aan het uitleggen aan burgers. Maar uiteindelijk is het een persoonlijke keuze 
van mensen en daar treden we niet in. Dat is de vrijheid van lichamelijke integriteit.” 

Dit bewijst dat Urk en Nunspeet een verraderlijke SGP burgemeesters oproept om 
een killerspuit te nemen en zijn eigen volk te depopuleren. 



Je zet er geen druk op?
,,Nee, want als mensen vanwege geloofsovertuiging niet gaan vaccineren, verandert dat 
niet meer. Dan roep ik op: neem je verantwoordelijkheid, test en blijf thuis als je klachten 
hebt.” 

Zijn interpretatie op de geloofsovertuiging van niet vaccineren is totaal anders dan 
wat Gods ware kinderen het beleven. De geloofsovertuiging komt niet van hunzelf, 
maar uit het Woord van God, waar God verbiedt om de tempel van de Heilige Geest 
te schenden. 

Ben je zelf gevaccineerd?
,,Daar doe ik geen uitspraken over, dat is mijn persoonlijke keuze. Ik ben sowieso 
beschermd doordat ik het heb gehad.” 
In mei voelde hij zich ineens beroerd. Net in de periode dat hij zijn ambt weer volledig 
wilde oppakken en onder de mensen wilde komen. Zijn vrouw dacht dat het misschien 
corona was. Hij zag niet aankomen hoe hard het zou inslaan. ,,Ik vond het heel 
onwerkelijk. Ik ben jong, vitaal, dus verwachtte het mild te krijgen. Maar het tegendeel was 
waar. Ik ging compleet onderuit. Daar schrok ik van.” 
Hij zonderde zichzelf vijf dagen af van zijn gezin, zijn vrouw en hij lagen apart op een 
kamer. Zij raakte niet besmet: ,,Sterke vrouw hè, zeg ik dan altijd”, lacht hij. Met hem ging 
het bergafwaarts ,,Als ik wilde opstaan, viel ik gewoon om.” Het hoesten hield maar niet 
op, er kwam nog longontsteking bij. Het waren lange dagen, starend naar de zee vanuit 
zijn huiskamer.  
Hij viel 8 kilo af, een conditie van niks. Dus gingen ze eindeloos wandelen in de 
polder. ,,Eerst een halve kilometer, na een paar weken kon ik er weer 4.” Hij is er nog niet, 
neemt zichzelf in acht. ,,Ik wil van alles, maar het lukt nog niet altijd. Ik ben kortademiger 
en voel een constante pijn op de longen.” 

Hier geeft hij zijn ziekte de schuld van corona, terwijl de Heere hem met oordelen 
bezoekt, omdat hij Zijn Woord en Wet niet gelooft als een trouwe dienaar.  

En kwamen de Urkers volgens traditioneel gebruik met karrenvrachten cakes en vis 
langs?
,,Ja ik heb tachtig tot negentig kaarten gekregen. Biefstukjes, vis, rolladerolletjes, 
vleeswaren, cadeautjes. Het was een bloemenzee hier. We hebben zes kinderen, dus het 
was allemaal snel weer op. Die gemeenschapszin, daarom wilde ik hier burgemeester 
zijn.” 
Ook op andere momenten voelt hij zich gedragen. Anonieme brieven met lieve woorden in 
zijn brievenbus, mensen spreken hem aan. Na weer een heftige avond gaat ineens de 
deurbel, staan er Urkers voor zijn deur met een zak zalm, mayonaise en toastjes. ,,We 
vinden het zo fijn dat u er bent, we wilden u een hart onder de riem steken.” 
Het raakt hem, dat is Urk. In dit rare jaar heeft hij de gemeenschap echt goed leren 
kennen. Hij noemt het zelf eufemistisch een steile leercurve, maar dat heeft met zijn 
nuchtere karakter te maken. Burgemeester ben je niet, dat word je, vindt hij. ,,Je kunt van 
alles zeggen over Urk, maar dit dorp is trots op zichzelf en dat is terecht. De grootste vloot, 
de grootste veiling, de visverwerking, dat mogen we wel meer uitventen.” 

Hij komt zelf uit een sober, warm gezin, met twee zussen, vier broers. Zijn vader was 
dienstbaar, deed veel vrijwilligerswerk. Het ging niet om de cashflow van het gezin. Van 
hen kreeg hij liefde en doorzettingsvermogen mee, jezelf kunnen redden, ga studeren, pak 
kansen die voorbijkomen. Zaterdagbaantje in een winkel, in een kas, hij moest aanpakken. 
Leerde het kleine waarderen. Financieel waren ze niet rijk, qua vorming wel.  Zijn studie 



moest hij zelf betalen. ,,Dan leer je ook wel werken.” Ook zijn oudste zoon heeft al lang 
een bijbaantje. 

Als twintiger hoorde hij God in zijn leven spreken, hoewel hij kritische vragen stelde. Hij 
hoopt dat zijn kinderen een bewuste keuze maken over het geloof. Kiezen ze er niet voor, 
dan zal hem dat pijn doen, maar hij kan ermee leven. 
Collega's uit Zeeland spreken vol lof over hem. Over of Urk niet een stapje te veel is, 
zeiden ze: ‘Hij lijkt soft, maar kan bikkelhard zijn als dat nodig is’. Hij lacht er om. Kracht zit 
van binnen, zegt hij en kijkt naar zijn smalle borstkas. Sowieso, als je op voorhand met 
een wapenstok klaarstaat, waar dan ook, weet je zeker dat je reuring krijgt, meent hij. 
Handhaving is een sluitstuk. Met zo’n idee is hij geen burgemeester geworden. ,,Daarom 
ben ik voor de-escalerend optreden. Dat wil niet zeggen dat ik soft ben. De overheid is de 
baas op straat. Zonder meer. Zoals in heel Nederland.” 

Hij wordt met bloemen wordt overgoten bewijst dat hij gelieft is in een afvallig dorp 
waarbij de ere Gods gesmaad en gehoond worden en hij verteld dat God in zijn 
leven kwam te spreken, maar als hij met God leeft, ziet hij ook de gevaren wat over 
de wereld en dit dorp over zal komen. Hij zegt zelfs dat de overheid (die goddeloze 
zijn en duivelse wetten invoeren) de baas zijn op straat. Hé? hoe? De nazi-geest is 
niet hier ver vandaan! Maar het ergste is Gods wetten schenden, dat zal hem duur 
komen te staan! De Heere rekent met Zijn (refomatorische, SGP’ers) af! 

Op Urk ook? Ze zeggen wel eens dat de Urkers de baas zijn.
,,Dat is redeneren vanuit het machtsspel. Dat is waar ik bij weg wil. Dit dorp heeft geen 
harde hand nodig.” 
Op het industrieterrein van Urk zou een parallelle samenleving zijn ontstaan, waar 
jongeren ook tijdens de lockdown samenkwamen, waar zij de regels bepalen. Dat wuift hij 
weg ,,Steeds kwam er politie als het moest. Als er gestraft moet worden, wordt er gestraft. 
Ik vind het veel belangrijker dat er iets van binnen verandert bij de jongeren. De zweep is 
geen oplossing en erkenning voor de vraag van die jongeren.” 

Hij straft de jongeren onrechtmatig. Alhoewel de jongeren zich volgieten met drank 
en drugs is zijn aanpak op coronamaatregelen onaanvaardbaar!  

Wat is die vraag dan?
,,Zij willen elkaar ontmoeten, met elkaar praten. Dat is een belangrijke kern van het 
bestaan hier.” 

Wat doe je daar dan aan?
,,Vergeet niet dat we met het IJslandse preventiemodel heel veel doen dat niet zichtbaar is 
voor de buitenwereld. Ik ben net een vader. Ik stel grenzen vanuit een zorgplicht en 
betrokkenheid bij hen. Ik heb oprechte interesse in wat ze beweegt, wil ze op de juiste weg 
krijgen. Op het moment dat zij, zoals in talloze andere gemeenten, in keten en honken 
samenkomen, heb ik daar geen probleem mee. Maar als dat excessen oplevert, moeten 
ze gesloten worden. Daar deins ik niet voor terug.” 

Hij is een vader in zijn eigen ogen, maar een vader die geen ware Goddelijke liefde 
kent, waar hij optreedt als een Hemelse Vader, die Zijn volk Zijn VRIJHEID schenkt. 

Kun je, gezien de excessen, zeggen dat de preventie werkt?



,,Je moet niet verwachten dat dat meteen te zien is. We zijn nu drie jaar bezig. Op langere 
termijn geloof ik dat het gaat werken. Omdat we niet alleen naar jongeren kijken, maar ook 
naar ouders, school, kerk en de sportclub.” 

Hij schuwt met niemand het gesprek. Sterker, hij denkt dat dáár de oplossing zit voor de 
problemen in de gepolariseerde maatschappij. Toen hij vanuit zijn raam zag dat het 
onrustig werd in de haven met het handhaven van de avondklok en dat er rellen waren, 
ging hij er tussen staan. Gewoon, zonder beveiliging, hij gelooft niet dat Urkers hem iets 
willen aandoen. Praten, luisteren, uitleggen. ,,Steeds zie ik dat er bewustwording groeit. 
En dat is hier op Urk cruciaal.” 
Ook met de jongeren is Van den Bos van de lijn: erop af. Als je jeugd hebt, moet je 
opvoeden. Op koningsnacht stond hij op de rotonde, waar vaak gereld werd door 
jongeren. In zijn spijkerbroek, op sneakers. ,,Dat hadden ze niet eerder meegemaakt. 
Maar daar hoor ik wat belangrijk voor hen is, dat ze het fijn vinden dat ze erkenning krijgen 
van een burgemeester die ze ziet staan en niet alleen besluiten over ze neemt.” 

Dan denk je niet: als ik een besluit neem wat ze niet bevalt, krijg ik een baksteen 
door mijn ruit?
,,Nee. (stilte) En ik weet wat ik zeg nu.” 
Hoe de buitenwereld naar Urk kijkt, zo generaliserend, dat vindt hij vaak onterecht. ,,Ik 
kreeg een lading e-mails vanuit heel Nederland, met soms de grofste verwensingen 
richting Urkers: ‘Laat ze maar allemaal omkomen op zee’. Dan weet je ook niet wat je 
zegt.” Het gaat niet allemaal goed, maar dat ging het op Schouwen- Duiveland ook 
niet. ,,Om dan te zeggen dat alle Urkers jodenhaters, schurken of debielen zijn, gaat veel 
te ver.” 

Ga je uiteindelijk weer terug naar Bruinisse?
Hij lacht hard. ,,Denk je dat? Ik heb geen vastomlijnd plan. Maar heel eerlijk: ik sluit het 
niet uit.” 

Tenslotte: Is Urk arm met een SGP burgemeester die net als alle refo’s en christenen 
ziende blind, en orende doof zijn over de gevaren die op ons afkomen. De duivel komt 
zelfs als een engel des lichts, maar geloofd ze niet. De ere Gods en vragen om de mond 
Gods wordt gemist in onze dagen. De vreze des Heeren wens ik hem toe, maar of hij dat 
ooi leert kennen dat weet God alleen!


