


1 De boerin

Wat lag die kleine hoeve van Gijsbert van Middendorp daar mooi tussen
de twee houtwallen, aan deze en gene zijde van het huis. Langs het korte
laantje met zowaar nog een kromming in het midden, stonden de
vlierstruiken in volle bloei. Aan de rand van het erf zochten de bont ge-
kleurde kippen ijverig naar voedsel. Ze krabden vol animo tussen de
graspollen en vonden dan af en toe een lekkernij, zoals een ontkiemde
graankorrel of een volkomen verraste regenworm. Meneer de haan liep
parmantig tussen de diverse vrouwen door en hielp onverdroten hen het
kostje opzoeken. Zo af en toe, als hij zijn uitbundigheid de vrije loop
moest laten, vloog hij op een verhoginkje en begon tegelijk met veel in-
spanning te kraaien. De kippen keken daar niet eens van op, zo van-
zelfsprekend hoorde deze ceremonie bij hun dagelijks bestaan.
Gijsbert van Middendorp was boer, maar ging ook uit daggelderen. Hij
zou misschien wel van zijn werk op de kleine boerderij kunnen bestaan,
maar van de verdienste bij meneer Snijders op de ,,Elmhoeve’” had hij
een aparte spaarpot, in het laatje van het sobere kabinet. Het was een ge-
heel eigensoortige, diepe schotel van bruine makelij. Aan de buitenkant
waren figuren gegraveerd. Misschien had een vroegere eigenares hem ge-
bruikt voor bloempot.

Gijsbert deed er een hele tijd over, eer de spaarinrichting gevuld was en
het de moeite waard gevonden werd, het uiteindelijke bedrag naar de
bank te brengen. Bovendien gaf het bezit van een groeiende spaarpot een
prettig gevoel, in een tijd dat er moeilijk aan geld te komen was. Ook deze
dag was de boer van de kleine hoeve ,,De Ganzenbeek’’ al vroeg op pad
gegaan, om de hereboer van ,,Het Kieftveen’’ van dienst te zijn. Martien,
de boerin, schoof met gemak onder de vijf koeien. Melken vond zij vanaf
haar jeugdjaren al, een fijne bezigheid. Bij het morgenfluisteren in de
lispelende berkebomen, bond ze de dieren aan de heining en langs de
flank van de oude blaar keek ze haar man na, die op een sukkeldrafje
langs de houtwal rende, om maar op tijd bij meneer Snijders te zijn.
,,Ik zou m’n krachten maar een beetje sparen, Gijsbert. De dag is nog
lang,’" zei ze glimlachend voor zich heen. Maar misschien viel hem op de
vroege morgen een sukkeldrafje niet moeilijk. Zes uur slapen, aan één
stuk door, daar kon je aardig mee vooruit. De blanke zonnestralen vielen
overvloedig over de lichte landen. Het was een mooie lente-dag en over
de straatweg klonk in de verte het geratel van wagenwielen. Daaraan
merkte Martien dat de wind uit 't hoog kwam. Daar de regenton alweer
bijna leeg was, liep ze met de kruiwagen, waarop ze een melkbus had ge-
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zet, naar de Ganzenbeek. Er vloeide helder water door de kalmstromen.-
de beek, die zijn oorsprong vond in het Grijze Veen, een klein meer, twin.-
tig minuten van het dorp Voorthuizen gelegen. Daar, waar het stroompije
onder de Hessenweg doorging, waren de eerste huizen gebouwd. Huizen
aan de Voorde, dat één der mooiste dorpen van de Veluwe werd.

Het zullen boerennederzettingen geweest zijn, waar al spoedig de winke-
lier en ambachtsman op volgden. En zeker was de kerk, aanvankelijk een
kapel, het eerste grote gebouw, dat als een toevluchtsoord stond in het
midden van de gemeenschap. Daar werd de vrede aangeboden voor on-
rustige harten. Vrede en verzoening toegezegd aan mensen, die er achter
gekomen waren dat zij zichzelf niet anders konden tonen dan grote zon-
daars tegen God te zijn.

Mensen, die bij brood alleen niet konden leven, maar bij alle Woord dat
uit de mond Gods uitgaat. Maar dat was en bleef altijd weer een grote
verborgenheid. Er waren er maar weinigen die precies konden uitleggen,
hoe dit in het leven ervaren werd.

De boerin volgde het paadje naar de beek. Daar aangekomen pakte ze
de emmer, die ondersteboven op de melkbus lag en liep naar het water.
Ze had veel profijt van het diepe reservoir, vlak voor de plank waarop
ze stond. Gijsbert, haar man, had de kuil gegraven en de kanten stevig
met planken afgezet. Daardoor voorkwam hij, dat de kuil niet telkens
opgevuld werd met zand door het soms snel stromende water. Om de jon-
ge spinazie te begieten gaf Martien de voorkeur aan het water uit de beek.

Het was zacht en had bij het besproeien dezelfde uitwerking als een re-
genbui.

De boerin had liefde voor haar uitgebreide moeshof, waar ze alles ver-

bouwde wat ze aan groente voor haar gezin nodig had. Dat begon al in

de vroege lente, als zij samen met haar man de grond bewerkte. Hij spitte

de zwarte aarde met de spade van de ene voor in de andere en zij deed

met de greep de plukmest eronder. Als Gijsbert aan het einde van de voor

was aangekomen, kon hij zo weer vooraan opnieuw beginnen.

.1k hou joe wel an 't waark,”’ zei ze dan. Ja, zo ging het er naartoe op

de kleine hofstee.

In de berken langs de beek zongen de vinkjes. Ze droegen daardoor het

hunne bij aan de serene vrede van de stille plekjes, overal in de natuur.

Martien moest even blijven stilstaan en luisteren. De rust van het Veluwse

landschap boeide haar altijd weer opnieuw. O ja, ze wist wel dat zij een

uitzondering maakte op de regel.

Maar daar gaf zij niet om. De meeste mensen waren net als de koeien,

die alti)d maar weer met hun koppen naar de grond neigden. Die moesten

het alleen maar van de aarde hebben. Maar een mens was toch geen dier!
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De vogels zongen toch ook niet voor zichzelf alleen! Daar moest je toch
naar luisteren! En de bloempjes en de wondermooie ,,groeiseltjes’’ langs
de beek, daar moest je toch even bij gaan zitten, om ze goed te kunnen
bekijken! Ze boog zich met de emmer over het water en duwde deze in
het glinsterende vocht. Je kon water niet ruiken, maar wel kon je de schit-
teringen zien van de zacht in elkaar overvloeiende druppels. En Martien
wist ook dat er groeikracht in zat.

Ze schepte de emmer vol en liep ermee naar de melkbus. Ze goot hem leeg
en het water plonsde op de bodem over elkaar heen. Er gingen vier em-
mers vol water door de niet al te brede hals van de bus. Toen stroomde
hij over.

Ze duwde het deksel in de opening en zette daarna de emmer er weer on-
dersteboven op. Zou ze nog een paar bloempjes plukken voor het keu-
kenvenster?

Martien liep speurend naar de kant van de beek. Daar stonden de tengere
pinksterbloemen en iets verderop begonnen de boterbloemen te knop-
pen. Ze plukte een klein ruikertje en stopte het achter het bovenste ge-
deelte van haar geruite schort. Doordat zij de band daarvan om haar
middel droeg, kon zij ze niet verliezen.

Een groene kikker glipte voor haar uit de ruigte en dook plotseling in de
beek. Met een paar flinke halen kroop hij in het wuivend groen.

Toen de boerin met haar kruiwagen het pad weer opging, vlogen er een
paar kokmeeuwen al krijsend over de houtwal.

,,He,” zei ze ,,,kriege we ruug weer?’’

Meestal waren de witte vogels aan de zeekant voorboden van storm en
regen. De boeren waren gewoon daarop te letten. Ze konden dan elkaar
het weer voorspellen.

Er stond een man in de opening van de zijdeur. Martien haastte zich met
haar kruiwagen naar het erf.

,,Goeiedag. ..! O, bin jie 't, Tijs van Zoelen! Noe al helemoal van Ar-
rum komme lope...?"”’

De lapjeskoopman had zijn koffer naast de druiven-wingerd neergezet.
,,Vrouw van Middendorp,”’ zei hij vriendelijk, ,,hoe gaat het? Jawel,
maar ik heb bij m’n dochter in Garderen overnacht.”

Hij reikte haar de hand. lets wat overigens niet zo vaak voorkwam in de
boerenstand, maar Tijs van Zoelen was dan ook een stedeling. Van hem
kon de boerin het wel verdragen.

,,Jk wou net naor de tuun goan, mer dan zal "k eerst iets koffie zetten,”
zei ze en liep naar binnen.

,,Als dat zo uitkomt dan vat ik de koffer,”” zei de koopman. Hij pakte
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het vrij grote, leren geval van de grond en zette het op een stoel. Daarna
maakte hij de sluiting open en stalde het linnengoed uit over de tafel. Het
werd een bonte verzameling. Rode en blauwe zakdoeken, grijs boeze.-
roengoed, restanten lappen om schorten en rokken van te maken, enzo-
voort. Martien keek er steelsgewijs naar, terwijl ze het water op de koffie
goot. Ho, nou opgepast, prevelde ze, toen er een spettertje over de vuur-
plaat ging. Ze hing de zwarte ketel weer boven het vuur aan de haak van
de rookverdrijver en draaide hem iets naar boven. Op de vuurplaat
schepte ze wat gloeiende houtskool en zette de koffiepot daarop.

Zo, die pruttelde alweer.

»»Je brengt me wel in de verleiding, Van Zoelen,’’ zei ze lachend toen ze
naar de tafel liep.

Ze moest er aan denken, dat Gijsbert precies wist hoeveel geld er in het
bruine bakje zat. Nu hij niet thuis was, kon hij niet meebeslissen over de
aankoop van een stuk linnengoed en een paar zakdoeken.

,»Het hoeft nog niet van de armen?’’ vroeg de koopman die wel wist wat
de aarzeling betekende. Hij wist heel goed dat het geld één van de moei-
lijkste problemen bij de boerenstand was. Hij maakte het dagelijks mee.
,»Och nei, dat weet je wel. Mer uutkieke mowe allemaol. ..’

Tijs van Zoelen knikte. Hij nam een stuk wit linnen en spreidde het uit
over de rest.

»»Kijk,”” zei hij, ,,hier zit een weeffoutje in, dat krijg je voor twee gul-
den.”

Martien schrok.

., Twee gulden!”’

»»Je kunt 'r drie hemden uit maken voor de jongens. Hoe oud zijn ze ook
weer?’’

,» T'waoluf, tien en acht.”

De koopman knikte. Dan had ze er meer dan genoeg aan.

»»1k zal het nemen, as ik ’r zo’n rooie zakdoek biekrieg.”’

Och, mocht ze dit wel zeggen? Ze wist toch, dat Van Zoelen het al zo
goedkoop mogelijk deed. Ze keek hem vragend aan. Kan het?

Hij knikte.

»»Inpakken en koffiedrinken,’’ zei ze vrolijk.

Het moest voor Van Zoelen ook met kleine beetjes tegelijk bij elkaar ko-
men. Er was weinig geld onder de mensen. Maar één ding had hij mee.
Hij had hier de klanten huis aan huis. Met zorg pakte hij de voorraad
linnengoed in de koffer. Bij zijn dochter in Garderen stonden nog een
paar koffers. Die waren daar door de voerman gebracht.

Stuk voor stuk vouwde hij de diverse soorten goed in de koffer. Hij had
ook klanten die gewoon zeiden waar ze om verlegen waren. Dan hoefde
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hij alles niet uit te pakken. Maar sommige vrouwen wilden alles zien wat
hij bij zich had. Als ze dan iets gewaar werden, dat ze gebruiken konden,
legden ze het apart.

Toen ze afgerekend hadden en samen van de koffie dronken, vertelde
Van Zoelen van de omstandigheden thuis. Zijn oudste zoon had zich,
nog voor de Frans-Duitse oorlog in 1870 uitbrak, als zeventienjarige ge-
meld bij het Franse vreemdelingenlegioen. Vier jaren was hij weggeble-
ven. Hij had het er levend afgebracht.

wEnt™

.,We kenden hem bijna niet meer terug. Z6 was hij veranderd.”
,,Alle kiender zin verschillend. Ik het 'r mer drie, mer die oudste of die
tweede. . . och wat een verschil van karakter. De een is goeig en de aander
een barre driftkop.”’

Tijs van Zoelen was lapjeskoopman, maar ook een beetje een evangelist.
Niet overal kon hij zijn woorden kwijt en moest de omstandigheden in
acht nemen. En. .. de klant was koning.

Maar bij vrouw Van Middendorp vond hij altijd een open oor. Hij had
al de eerste keer gevoeld, dat zij met de ,,dingen’’ bezig was. Die ,,din-
gen’’ betroffen het eeuwige leven. Zij geloofde dat dit leven slechts een
voorportaal was. Haar moeder zei vroeger altijd: ,,Och kind, we komen
hier maar even om de hoek kijken. ..’ Dat was zij nooit vergeten en ze
geloofde het zelf ook. De mens stond met God in rekening. Zijn natuur
is uitsluitend naar de dingen van de aarde gericht, aan het zien en tastbare
heeft hij genoeg. Maar bij haar was dat anders geworden. Er was een be-
ginsel van geloof gekomen en tegelijk was zij zich haar verantwoordelijk-
heid diep bewust geworden. Ze zou eens voor Gods rechterstoel moeten
verschijnen en hoe zou het dan zijn? Daarover had zij jaren geleden al
iets aan de lapjeskoopman verteld, omdat ze bij de eerste ontmoeting iets
in hem bemerkt had van de Godsvrede. Dat had iets vertrouwds gegeven,
waarom ze ook vrijmoedigheid vond, iets uit haar leven te vertellen.
Sindsdien keek zij uit naar de tijd dat Tijs van Zoelen weer komen zou.
Alles wat ze nodig had op het gebied van textiel, kocht ze van hem en had
ze iets dringend nodig, dan stuurde ze hem een briefkaartje en zond hij
het gevraagde per post.

En toen daar een voorzichtig onderzoekende vraag naar haar toekwam,
over hoe het nu zo was op weg en reis naar de grote eeuwigheid, drongen
de tranen achter haar ogen.

.,Van Zoelen,”’ zei ze, ,,ik hei-je-d’r wel eens van verteld. Mer 't wor zo
bestreden. En dan weet ik niet zo gauw wat ik d’n boze antwoorden

mot..."
Tijs van Zoelen keek peinzend door het venster. Er kwam een glimlach
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om zijn mond. Toen zei hij: ,,Daar weet ieder van des Heeren gekenden
van mee te spreken. Eén ding staat vast. . . die aan den vang des bozen
ontrukt is, laat de mensenmoorder niet met rust. Er staat zo in de Schrift:
,,Wedersta den boze en hij zal van u vlieden.”’ Een kind in de genade
jaagt hem op de vlucht, door meteen de Naam des Heeren aan te roepen.
De Heere Jezus Zelf antwoordde hem woorden uit de Heilige Schrift,
toen hij in de woestijn door de duivel verzocht werd. Hij zei: ,,Er staat
geschreven, gij zult de Heere, uw God, aanbidden en Hem alleen dije-
nen.”” Maar het feit dat de boze je aanvalt, is een bewijs dat hij zijn prooi
weer terug wil hebben. Maar ik weet wel, dat jij daar dan niet mee klaar
bent...”

,»Het is nog mer een paor daoge gelede, dat ie mien anviel deur te zeggen:
Je hebt nog veel te weinig gezondigd om je diep genoeg te kunnen verne-
deren voor God. Je moet al die muizenissen een poos aan de kant zetten
en alleen voor de wereld leven. Je moet maar eens naar mevrouw Siewert,
de onderwijzeres van de openbare school, gaan. Die gelooft nergens aan,
maar zij weet wat in het leven de moeite waard is.”’

»»En heb je die beschaafde dame al opgezocht?”’ vroeg de lapjeskoop-
man. Hij wist het antwoord al.

,»Dat ku-je denke! Hoe zou die mien kunnen helpen! Nee, ik gao niet bie
de ongeleuvige te raode.”’

»»Ze zijn gewillige instrumenten van de satan. Maar de Heere kent dege-

nen die de Zijnen zijn. Het is het zegel van het vaste fundament, dat de

Heere gelegd heeft. En die de Heere mogen kennen, zullen de zonden ha-

ten en vlieden. Ze hebben een afkeer van het boze en hangen het goede

aan.”

De handel was al even gedaan, toen de boerin en de lapjeskoopman sa-

men nog een kopje koffie dronken. Hij kwam toch ook niet elke dag. Zo

aanstonds zou ze het spinazie-bed gaan gieten.

Het vuur in de haard was gaan doven, maar de boerin had haar werk toch

».buitenshuis’’. Straks voor het klaarmaken van het middageten, zou ze

de dove resten wel weer oprakelen.

Tijs van Zoelen vertelde nog even iets uit zijn leven in de verwachting,

dat vrouw Van Middendorp er nog geestelijk voordeel mee zou kunnen

doen en stond toen langzaam op. Hij was de vijftig ook al gepasseerd.

Maar hij mocht gezond zijn en wat moest een mens dan al dankbaar we-
zen.

Martien hielp hem het pak op de rug.

Zo, het was toch nog zwaarder dan ze dacht.

Toen hij haar bezorgde blikken zag zei hij: ,,Och, ik ben 't gewend.”
Ze vergezelde hem tot bij de achterdeur en wenste hem al het nodige en
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ze was ook nog zo vrijmoedig dat ze durfde zeggen: ,,En spreek mer veul
goed van de Heere...”’

,,Och,”’ zei de lapjeskoopman, ,,als de liefde maar in ’t harte is. Dan
komt ’t vanzelf...”’

De boerin ging tussen de kruiwagenbomen staan en vatte de uiteinden.
Voor de moeshof had ze alles over. Want daar moest de zomer- en de
wintervoorraad vandaan komen. Ze ,,kruide’’ langs het huis in de rich-
ting van de tuin, bleef voor het hekje staan en zette haar voertuig op de
grond. Er liepen een paar bonte hoenders, die graag mee naar binnen wil-
den glippen.

,,Niks heur,”” zei ze, ,,dat kan van de haarst nog wel.”

Ze joeg ze weg, ging met de kruiwagen het hofpad op en sloot nog net
op tijd het lichte tuinhek.

Verontwaardigd keken de kippen haar op een afstand aan. Ze hadden
graag mee de moestuin in gewild. Ze schenen te weten dat het daar goed
was.

,,Ja, ja, ik kan jullie noe eenmaol nie in de tuun hen. Dan weet je ’t!”’
Zo praatte Martien tegen de kippen en de koeien, en de kalfjes, maar ook
wel tegen de jonge dahlia’s langs het hofpad. Ze was een liefhebster van
bloemen. Maar hoe het zij, iedereen vond dat haar ,,tuun’’ er altijd zo
netjes uitzag. Maar ze wist, dat ze afhankelijk was van het hemelwater.
O ja, het gieten en besproeien hielp wel, maar er ging niets voor zo’n
zachte, zomerse regenbui. Dat wist de boerin van de Ganzenbeek alle-
maal, maar ze wist ook, dat er zonder de zegenende kracht van Boven,
van de Schepper en Onderhouder van alle dingen, niets zou kunnen ge-
dijen.

Als ze het resultaat van haar werken dan zag, kon ze soms diep verlegen
zijn bij het overdenken van Gods onmetelijke goedheid. Zij kon alleen
maar planten en nat maken, zoals het in de Bijbel stond, maar de Heere
moest de wasdom geven. Door dit nieuwe besef dat ze ook van Hem ge-
kregen had, kon ze zich met deze gaven zo rijk gezegend weten.

De zon deed haar kracht al meer gevoelen en vooral op deze morgen leek
de warmte als een vruchtbare waas te hangen over land en akker. Het was
niet alleen de houtwal die voor de luwte om de hoeve zorgde, ook het ou-
de dennebos gaf beschutting tegen de hoge wind.

De kleine hoeve moest al vele jaren oud zijn, want de eertijds schrale, gele
heidegrond was door de intensieve bewerking al aardig in zwarte kluiten
veranderd. Voorbij de boerderij van meneer Snijders lagen de uitgestrek-
te heidevelden tot Garderen toe. Daar dwaalde de herder met zijn scha-
pen eenzaam rond.

Terwijl Martien het water uit de melkbus voorzichtig in de gieter liet lo-
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pen, moest zij steeds denken aan het gesprek met de lapjeskoopman uit
Arnhem. Tijs van Zoelen kwam al in haar jeugdjaren bij haar ouders op
de boerderij ,,Het Vossengat’ onder Lunteren. Toen ze ging trouwen
met Gijsbert van Middendorp, een enige zoon van een keuterboer onder
Voorthuizen vandaan, had ze met hem afgesproken, dat hij met zijn
,,klerage’’ ook haar zou komen opzoeken. En hij had woord gehouden,
Het was niet alleen voor de handel die hij bij zich had, maar ook vanwege
de geestelijke verwantschap, dat zij tegen die tijd naar zijn komst wel uit-

zag.
Wie sprak er zo vrijmoedig over die dingen van Gods koninkrijk? Het

waren er in haar omgeving maar weinigen.

Willem van de Bleek in het dorp was een wedergeborene, en die liet ook
zijn licht wel schijnen. Dat was het licht van de geheiligde kennis en vreze
des Heeren. O, ze kon jaloers op die mensen zijn, die zo oprecht bezig
waren in de geestelijke dingen. Wat was zij, daarbij vergeleken, dan een
aardsgezind schepsel. Zij moest zich altijd weer erop betrappen, dat ze
zo aan de wereld en het aardse goed hing. Ze kon geen draadje vroom-
heid in haar binnenste vinden. De Bijbel liet zij expres open liggen bij die
kostbare Psalm, de honderddertigste, waar zij een kruisje gezet had ach-
ter het derde vers: ,,Zo Gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. ..
Heere. .. wie zal bestaan?”’

Het zachte regenwater dat nu druppelsgewijs tussen de spinazie viel, deed
de jonge blaadjes glimmen. Martien zag hoe de donkere grond het vocht
langzaam indronk. Dat kwam doordat zij het zand al meermalen
besproeid had. Wanneer dit niet gebeurd was, zou het water eerst nog een
tijdje op de droge grond blijven liggen. Dan drong het slechts langzaam
naar beneden.

Toen ze het spinaziebed voldoende had begoten, zette ze de gieter op het
hofpad en liep naar een nieuw gedeelte, waar de prinsesseboontjes moes-
ten komen. Ze boog zich voorover en maakte met een beweging van haar
hand de kuiltjes waarin ze straks het zaaisel leggen zou.

Het veld begon al behoorlijk droog te worden. Het zou ook hier nodig
zijn de grond te bevochtigen, willen de bonen normaal ontkiemen. De boe-
rin liep naar de kruiwagen en zette hem vlakbij het toekomstige bonen-
veldje. Ze trok de zeef van de gieter en liet in elk kuiltje wat water vallen.
,,Hoe-oe!”" klonk er plotseling een vreemde stem bij het tuinhekje. De
boerin rees overeind en keek naar de verschijning voor het huis.
,»Hé,”” zei ze verwonderd, ,,de nieuwe brievenbooier!”’

Ze zag het aan zijn pet en de koperen knopen op zijn jas. Het was een
,,spichtigen’’ kerel, zoals hij daar stond met de riem over de schouder en
de leren tas onder zijn arm.
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Onder de houtmijt ging de gele herder als een furie tekeer. Aan alles wat
een uniform droeg had hij een afkeer. Dan was hij bijna niet te temmen.
Hij wist dat de vreemde verschijning nog voor het huis stond en nauwlet-
tend gaf hij acht waarheen deze zich bewegen zou. De stem van de boerin
kalmeerde hem een weinig.

,,Zoals je ziet, ben ik de nieuwe brievenbesteller, mijn naam is Tik en ik
ben afkomstig uit Baarn. Goeiemorgen!”’

,,O0k goeiemorgen. Ja, dat zie ik.”’

De boerin vond het maar druk deze keer. Anders zag je in heel wat dagen
niemand in geen wegen of velden.

,,Jk ben dus de opvolger van Bleij,”’ vervolgde de nieuwe postbode en
zocht al naar een brief voor de familie Gijsbert van Middendorp, op de
,,Ganzenbeek’’ te Voorthuizen.

,,Begin je de wegjes al een beetje te kennen?’’ vroeg de boerin.

,,O ja, dat gaat best. Met vragen kom je d’r wel. De eerste rit is er iemand
die als noodhulp dienst doet, mee geweest. Maar dat is al weer enkele da-
gen geleden.”’

.,Noe, die Bleij was me er aanders één. Die kon lopen as een Zoeloekaf-
fer. Als jij rapper bin, zul je aorig je best motte doen.” Aha, dacht de
plaatsvervanger, die boerenvrouw houdt van opschieten. Sarcastisch zei
hij: ,,Dan hadden ze daar eigenlijk jonchies van moeten aanhouden.”
,,Jk geleuf dat Bleij gien kiender had. Mer vlug was ie, dat mot gezeid
worre.”’

Martien pakte over het hekje de brief aan en zei: ,,Dank je wel.”” Zo, de
brievenbesteller kende van nu en voortaan ook dit adres. Hij groette be-
leefd en even later was de hofbewaker weer hevig in de aanval. Nog
staande bij het tuinhekje scheurde Martien de enveloppe open. Het was
een brief van haar zuster uit Schaarsbergen. Och och, wat een hanepoten
deze keer. Langzaam spelde ze de woorden: Lieve zus en zwager, ik dacht
jelui nog eens te schrijven. Hoe gaat het zo? Allen nog gezond, ook de
jongens. Het worden zeker al zulke hele brakjes. . .

In het verdere van het epistel vertelde de briefschrijfster, dat zij en velen
met haar dominee Van den Bergh nog zo missen. Een ontdekkende predi-
king was zo nodig om als een arm zondaar aan Gods genadetroon te blij-
ven. Dominee Knottenbelt was een beste man, maar hij had niet die gang.
Hij had meer de vrede dan de waarheid lief. Zo zo, dat waren dan toch
wel kernachtige opmerkingen die haar zuster op schrift stelde. De vrede
was zeker een goede zaak, maar niet ten koste van de waarheid. Houdt
vrede met alle mensen, maar meest met de huisgenoten des geloofs. Ook
in Voorthuizen had de strijd om de waarheid en terugkeer naar de ge-
hoorzaamheid aan de belijdenisgeschriften diepe voren door de gemeen-
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schap getrokken. De mensen waren uit de geestelijke slaap ontwaakt, De
boerin stak de brief achter het boveneinde van haar schort en liep r;aar
de kruiwagen. De melkbus was leeg en de emmer stond ondersteboven
erop. Ze boog zich om de handbomen te vatten en liep het tuinpad af
De kippen scharrelden in de houtwal en één ervan liep op een drafje naar
het hoenderhok. Na een half uur zou ze al kakelend haar vriendinnen
weer opzoeken.

,,Z0, dat was dus de nieuwe postbode,’’ zei de boerin tegen zichzelf. Het
leek haar wel een ,,gerisleveerde’’ man toe. Hij was ook rap in zijn bewe-
gingen. En dat was nodig, daar de lange afstanden te voet moesten wor-
den afgelegd. Hij moest wel een reserve aan wilskracht hebben en hij had
ook iets van dat resolute, wat een snelle loper niet missen kan.

Even stond de boerin besluiteloos bij de kruiwagen, nadat ze het tuinhek-
je had dicht gedaan. Zou ze eerst nog maar een bus vol water halen, voor
vanavond? Ze besloot het karwei aan Wim op te dragen, zodra hij van
school thuis zou komen. Wat konden zulke jongens al veel doen, als je
ze maar geruisloos inschakelde. Jong geleerd-oud gedaan.

Het eerste werkje dat ze moesten doen was, de aardappels schillen. Maar
die kleine snaak probeerde er wel eens tussen uit te knijpen. O, o, die Ep-
pie van haar, ze moest hem doorlopend in de gaten houden. :
Het waren er drie, maar wat een verschil in karakter. Al zou ze er dertien
hebben, zouden het evenzoveel verschillende karakters zijn. Wim higld
van paarden en koeien. Hij was op en top een boer. Nelis was erg op kip-
pen gesteld en Eppie dwaalde het liefst in de vrije natuur. Die kwam ook
met versjes thuis, die hij uit een boek van de meester had overgeschreven.
Hij las ze dan voor zijn moeder voor, die ze zich ook weer uit haar jeugd
herinnerde. Een paar dagen geleden kwam hij thuis met het bekende vers-
je: Als g’in nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God
verlaat u niet. Vrees toch geen nood! ’s Heeren trouw is groot. En op 't
nacht’lijk duister volgt het morgenrood. Schoon stormen woeden, ducht
toch geen kwaad; God zal u behoeden, uw toeverlaat.

Opgetogen kon hij zijn moeder de nieuwe aanwinst laten zien en zij prees
het dan in hem dat hij zo attent was. Daarom kon hij ook een potje bi)
haar breken.

De boerin liep naar binnen om het pakje bonen te halen. Ze wilde het
pootgoed er maar vast inleggen, dan kon ze gelijk de boontjes toedekken

met de natgemaakte grond. Anders zou het maar uitdrogen zonder 1€ts
uitgericht te hebben.
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6 De boerentimmerman

Kees Heuvel was een harde werker, maar als hij aan de praat was over
een onderwerp waarvan hij vervuld was, wist hij van geen ophouden. Hij
was, wat men noemt een kei in kerkgeschiedenis. Sinds dominee Van den
Bergh de kansel van de Hervormde gemeente van Voorthuizen betreden
had, was zijn interesse daarvoor nog verdiept.

Hij was gegrepen door de ernstige prediking van Gods Wet. Daardoor
kwam er een diep besef van schuld. Niet alleen een persoonlijke schuld
tegenover God, maar ook een erkenning van de schuld van de kerk. Wat
was het ver weg met de Hervormde kerk in Nederland. Het liberalisme,
gekweekt door het hoog aanslaan van de mens en zijn denken, maakte
van de kerk der reformatie een hervormd genootschap. En dat alles was
mede veroorzaakt door het opleggen van een synode van hogerhand en
tegelijk het invoeren van de reglementenbundel. Er was in 1816 geen re-
formatie en terugkeer tot de God der vaderen gekomen, maar een organi-
satie naar menselijke maatstaven.

Al deze overwegingen veroorzaakten allereerst in het gemoedsleven van
de herder en leraar der gemeente van Voorthuizen een onvrede met deze
bestaande toestand. Het werd een obsessie waaronder hij leed en diep ge-
bukt ging. Daarom zocht hij een geestelijke vernieuwing, voor zichzelf
en de hele gemeente. De mensen merkten waar hij mee bezig was en wat
hem bezielde, maar bleven zelf veelszins ongevoelig en zo weinig in beslag
genomen door de dingen der eeuwigheid.

De boerentimmerman had een diepe achting voor zijn dominee, want hij
wist dat deze door de Geest van God gedreven werd. Dominee Van den
Bergh zocht niet de versteviging van de organisatie, maar mensen te beke-
ren tot schapen van de Goede Herder. Dit leven had alles te maken met
de innerlijke vernieuwing. Een mens kon om behouden te worden niet
sterven zoals hij geboren werd. Tussen de wieg en het graf moest er een
bekering ten leven zijn. Maar de meeste mensen leefden voort naar het
goeddunken van hun hart. Zij hadden aan de dingen van de aarde ge-
noeg. Ze wilden alle wereldse genietingen aan de hand houden.

Kees Heuvel was, op grond van de Heilige Schrift, erachter gekomen dat
hij in beginsel de wereld moest verlaten, zijn oude natuur en begeerten
tegenstaan en in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat ging wel tegen
alles in. Het was tegen zijn natuurlijke zin, om kruisdrager achter de Hee-
re Jezus te worden. En toch zou het niet anders mogen zijn. Wim zag wel
hoe de boerentimmerman vaak stil was en in zichzelf gekeerd. Maar dan
werkte hij het hardst.
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Hij verwonderde zich erover hoe Heuvel de stenen met een handige ;
in de specie liet duiken. Daarna klonk het welluidende tikje van de trof.
fel.

Wim kon het opperen gemakkelijk aan. Hij droeg vijf stenen onder zjjp
linkerarm en nog twee in zijn rechterhand. Het was intussen wel uitkij.
ken, dat hij bij het neerzetten op de plank, zijn vingers er niet tussen
kreeg. Dat kon venijnig zeer doen. Eerst moest Wim nogal zwete door
zijn ijverig bezig zijn, maar nu hij aan het werk gewend was, leek het niet
zo’n zwaar karwei meer. Deze stenen waren een mengelmoes. Boer Van
Middendorp had ze overal vandaan gescharreld. Een partijtje hier en en-
kele honderden daar vandaan. Zeifs de jongens, als ze er onderweg soms
vonden, hadden ze meegenomen naar huis.

,,Het geeft niet,”” zei Kees Heuvel, ,,as 't mer staark zit.”’

Later zou hij de muur aansmeren met stevige specie, dan zou niemand
kunnen zien wat voor diverse kleuren erin verwerkt waren.

Wim goot wat water uit de melkbus in de emmer. De zon brandde op de
glociende stenen. Zouden ze zich goed met de specie verbinden, dan
moesten ze voortdurend nat gehouden worden. Hij zag hoe het water gre-
tig naar binnen drong. Gelukkig, er kwam een lichte bries door de berken
heen waaien.

,»»He ja,”” zei Heuvel, ,,dat is net as de Geest over de dorre gemeente
weit.”’

Wim begreep niet wat de timmerman met dit zeggen bedoelde en vroeg:
,» Wat zeg je noe?”’

Heuvel glimlachte een beetje en hij zei: ,,De wind blaost waorheen hie
wil, en gij heurt zien geluud, mer je weet nie vanwaor ie komt of waor
hie heengaot.”’

»»Da’s een Biebelteks,’’ zei Wim en legde wat natte stenen naast de specie-
kuip.

»»De minse zin liefhebbers van zichzelf,”’ zei de timmerman. ,,Dat wor
aanders as de Heilige Geest onze harten vernieuwt. De wiend is een zinne-
beeld van de Geest van God. Onze kark is veer weg, wat betreft 't Gode
toegewijde leve.”

Wim wist niet wat hij hierop zeggen moest.

»»Mit moeder ku-je beter praote he.’’

»» Toch bin jie ok een verbondskiend, went je moeder is ’r dudelijk één
van. En jie bin gedoopt, toe je nog mer enkele daoge oud was. Je mot
je alleen bewust worre, hoe rijk je wel bin.”

Wim wist dat zijn vader en moeder daarover verschil hadden.

Het laatste zeggen van Heuvel klonk evenwel als ketelmuziek in de oren.
't Is helemaol gien vanzelfheid, dat ik in de Hemel kom. Dan zal ’r eerst
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wat aanders motte gebeuren. Daor bin ik zeker van,”” zei Wim met een
beetje verheffing van stem.

,,Dan bin je een ongeheurzaam verbondskind. Volhard daorin niet.”’
Wim antwoordde niet, maar prevelde binnensmonds: »» Vurbondskiend;
asof je zo mer op weg naor de hemel bin...”

Daar klonk de stem van moeder. Ze zei: ,,De muur komt zienderogen
overeind.”’” En toen ze allebei opkeken: ,,Komme jullie ’t halfdrietje
drinken?”’

Kees Heuvel legde de troffel in de specie-ton.

,,Je zou ’r dorst van kriege,”’ zei hij.

Moeder wi‘lde nog wel een beetje ingelicht worden over de kerkelijke toe-
stand. Men kon Kees Heuvel van alles vragen. Het gebeurde zelden dat
hij er geen antwoord op wist te geven.

Toen ze naar het bakhuis liepen vroeg de boerin: ,,En Heuvel, hoe is 't

noe mit die meneer Houtzaogers? Zou ie nog dominee worre in de Her-
vormde kark?”’

Dat was een kolfje naar zijn hand.

,»As je 't mien vraogt, geleuf ik 't nie,”’ zei hij. ,,Een theologisch student
aan de Vrije Universiteit, kan zonder proponentsexaome veur de Classis
nooit beroepe worre. De Haogse synode wil de vriezinnigheid bevordere
en as ze 'r lucht van hen, dat gereformeerde jongeluuj antre-je, dan wete
ze 't al. Ze zulle Houtzaogers gien exaome afneme, umdat de Vrije Uni-
versiteit mer al te dudelijk is opgericht um een dam op te werpe tegen de
vriezinnigheid.”’

,,»Waorum zeuke ze gien contak mit de Ofgeschei-jene?”’

Daar moest de timmerman een poosje over nadenken. De Afgescheide-
nen van 1834, met bloeiende gemeentes, vooral in Friesland en Gronin-
gen, hadden veel gemeenschappelijks, als het ging over de eis van de gere-
formeerde kerkinrichting.

,,Kiekes,”’ zei Heuvel, ,,mannen as Kuyper en Hoedemaoker en al die
aanderen, willen de vrijheid der plaotselijke karken. Het ideaol is toevoer
van Biebelgetrouwe theologanten in de kark en op de duur ’t ofwaarpe
van het synodale juk. ’t Is gien behoefte an een kark d’r bie mer de Her-
vormde kark mot wer gereformeerd worre.”’

,,O 0, ik bin zo bang, dat 't weer scheure wordt,”’ zei de boerin.
,»Mer je kiest toch veur de waorheid, tege de leuge? 't Zal toch bovenal
motte gaon um de ere Gods. .. Die Haogse synode is opgeleit. .. daor
motte we vanof!”’

Jazeker, daar stemde de boerin mee in. Maar van kerkscheuring kwam
altijd weer nieuwe scheuring.

»»Onze dominee het ’t er mer moeilijk mee.”
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..De gemeente mocht 'm mer veul omringe in de gebe-je. D’r kunne nog
wondere gebeure,”’ zei Heuvel en hij meende hartgrondig wat hij zej.
Wim stond op. Ze hadden een kwartier aan tafel gezeten. In de pereboom
,at de tortelduif en liet zijn vredig geluid horen. Er waren in de gemeente
velen zoals Kees Heuvel. Ze begeerden een ernstige prediking, naar
Schrift en belijdenis. Vooral sinds de komst van dominee Van den Bergh
was er een intensief kerkbezoek en veel onderlinge samenspreking over
de dingen van het koninkrijk Gods.

Mensen als ouderling Van de Bleek en Wilbrink, droegen de achting weg
van oud en jong. Maar hoe ijverig of zij waren, dominee Van den Bergh
attendeerde altijd weer op het tekort. Als er tien mannen in de ruimte van
de slachterij ,,Deptford’’ bij elkaar wilden komen, was hij van heler har-
te bereid om er een predikatie te houden.

Overal moest het Woord van God bevruchtend inwerken in de harten van
de mensen. En dan wist hij, dat de velden wit waren om te oogsten en
de arbeiders weinigen waren.

Als het de dominee niet aangeboden werd, hem met paard en wagen te
brengen naar het Zwartebroek, om daar op de zondagavond nog een
dienst te vervullen, ging hij te voet. Dan volgde hij niet de daarvoor aan-
gelegde wegen, maar nam hij de polstok mee, om binnen door de velden
zich een weg te banen langs weilanden en sloten.

Afgemat en doodmoe kwam hij dan ’s avonds laat in de pastorie te
Voorthuizen aan. Dan viel hij op de knieén in de studeerkamer en smeek-
te hij de HEER’ des oogstes, dat het zaad toch niet tevergeefs gestrooid
mocht zijn.

Het was de boerentimmerman, die de dominee zo wel eens op diens toch-
ten vergezelde.

,,Dominee,”’ zei hij dan, ,,denk toch aan uw lichaam. U bent niet 20
sterk als u misschien meent. ..”’

,,De Heere geeft de moeden kracht en sterkte degene die geen krachten
heeft,”’ antwoordde de leraar dan.

Ja, en dan was Kees Heuvel weer uitgepraat. Want het is toch waar wat
de dominee zei.

Daarom, toen het ging spannen in de gemeente om zich van het knellend
juk van een vrijzinnige synode te ontdoen, was hij de eerste die achter
de herder aanging.

Voorheen had hij al de werkjes van ds. H. de Cock te Ulrum, die hande-
len over de strijd van de Afscheiding in 1834 gelezen. Dat was toen een
mocilijk tijdsgewricht in de kerk der vaderen. Het was als onder Oud-
Isragl, toen de Bails de overhand hadden genomen. Reformeren en dole-
ren zeiden toen vele getrouwe predikers, Bernardus Moorrees, Dirk
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Molenaar, maar de kruik ging zolang te water tot ze brak.

De boerentimmerman, Kees Heuvel, wijdde veel aandacht aan de
kerkstrijd die komende was, ook in zijn dorp. Maar de heer Houtzagers
zou dominee worden. Dat stond bij hen als een paal boven water. Al zou
het dan zijn in het stuifzand van Kootwijk.

Als Kees Heuvel daaraan dacht, kon hij fel worden, maar ook fanatick.
Die hoge heren in Den Haag, die zouden er van lusten.
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