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Re: 'Refogate’ Kruiningen “
[Odoor gravo » 20 jan 2018 13:09

€€ Cicero schreef:
Het is een lompe boer, maar zijn denktrant is gewoon een iets uitgesprokener versie van de manier van denken in de refowereld.
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te halen bij mensen van het midden. Nee, zij willen altijd uitblinken als degene die het meest verwijderd zijn van het midden. Hoe Berichten: 1786

Mee eens. De hele ultra-orthodoxie ie gestoeld op het competitie-beginsel. Wie kan nog rechtser, nég orthodoxer, nég harder en
extremistischer uithalen dan de ander. Daarom zijn de uiterste flanken ook nooit ontvankelijk voor enige relativering. Hun winst is niet

verder, hoe beter. Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Toch is dit ook wel geruststellend. Want wie de strijd op de flank wint, zal altijd mensen voor wie het te ver gaat, zien afhaken. De
extremisten nemen daar graag afstand van. Ook dat zijn zwakke broeders, is het cordeel al snel.

Uiteindelijk staat de aller-extreemste extremist alleen. Dat zien we nu ook bij GPPB gebeuren. Volstrekt geisoleerd. En daarmee
ongevaarlijk.

Hij wekt alleen meewarigheid en lachlust op.

Een extremist kan het midden nooit overwinnen, omdat hij dit midden vanuit de flanken zelf creéert.

Je kunt natuurlijk met goed recht zeggen dat hij een eikel, een *censuur* en een *censuur* is (een soort heilige drievuldigheid onder de
gordel), maar dat maakt allemaal niets uit. Dan bevestig je zo iemand alleen maar. Zie je wel hoe diep ze gezonken zijn, wordt dan het
klinkende weerwoord.

Hij vindt zichzelf de winnaar aller tijden, omdat hij aan kop loopt in de wedstrijd aan de uiterste rechterflank van gereformeerd
protestantisme. Alle kritiek ziet hij als bevestiging dat men de waarheid niet meer wil horen. Hallucinant, maar zo werkt het. Ook hier
weer: zie GPPB.

In zijn ogen is iedereen minder. ledereen is een loser, alleen hij houdt vol tot het einde. Daarom verstaat hij zich ook met niemand
meer. Het is te hopen dat er een aparte hemel voor hem in het leven wordt geroepen, want het isolement waarin hij zich plaatst is van
eeuwigheid, volgens mij. Menselijk gezien heel triest.

Het heeft geen enkele verbinding meer met de kern van de godsdienst. Dit is gewoon militaire en sociologische wetmatigheid.

Maar er schuilt wel een waarschuwing in voor mensen die ook met volle overtuiging het ultra-orthodoxe pad kiezen. Pas op, je komt
terecht in een wedstrijd. Voor je het weet staat er een nog orthodoxere gast op en wordt je gedwongen om als zwakke broeder af te
haken (als één die zijn principes volgens die nieuwe gast verloochent).Je bent niet langer de leider, de grote man van het orthodoxe
gelijk. Tenzij jij er weer een schepje bovenop doet. Zo werkt de aantrekkelijkheid van orthodoxie. En zo zijn ook veel kerkverbanden
ontstaan. En veel extremisten. En veel "charismatische” drijvers. Weg van het midden, je afscheiden van hen die je te licht vindt en
zelfstandig verder gaan, met je rechtzinnige leer. Totdat de makker die met je meeging opeens ndg rechtzinniger wil zijn. Sta je weer
op afstand. En begint het hele "feest” weer van voor af aan.

Ultra - orthodoxie is een strijd op leven en dood.

Uiteindelijk eindig je als Burggraaf.
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‘Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott’
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Eriosung)

Ten eerste is deze site alleen uit om fake bekeringen te etaleren en berichten die opkomen voor de ere Gods
te verwijderen of te belasteren.

Daarbij is deze Gravo (ook hoe zijn echte naam mag wezen) is een grote lasteraar ten aanzien van de ware
dienstknechten des Heeren. Hij stelt dat Burggraaf een lasteraar is en rijp is voor een aparte hemel, terwijl hij
geen zelfkennis bevat.

De onwetendheid t.a.v. de leer van Christus is zo ver toegenomen dat ze niet meer kunnen onderscheiden van
ware en valse dienstknechten (profeten).

Het is onderhand zo erg dat God dit allemaal toelaat, om hun eigen verderf te versterken.

Bij een eerder reactie stond dat Burggraaf verdeeldheid en haat zaaide, maar het is net andersom! De reacties
wat hier allemaal staat is grotendeels hoogmoedige taal (niet onder Burggraaf willen begeven) en de
verwarring is alom.

Mensen veroordelen op hun werken, is alleen toelaatbaar als men niet lichtvaardiglijk oordeelt. De Bijbelse
oordelen zijn juist bevolen om de ketters en de valse leraren te bestrijden.

Ik hoop dat de schrijvers van deze website, zich zullen bekeren en alsnog God gelijk zullen geven.

Eric Mulder



