Waarde kinderkoop volgens Dordt:

Heidelberger Catechismus

Om de sacrament de Heilige Doop te verstaan, moeten wij eerst weten wat sacramenten
inhoud. Wat zijn sacramenten?

HC, zondag 25 vr.+ant. 66;

De Sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen, van God ingezet, opdat Hij
ons door het gebruik daarvan de belofte des Evangelies des te beter te verstaan geve en
verzegele; namelijk, dat Hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus, aan het kruis
volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt.

Wat zegt de de opstellers over het dopen van kinderen. Zal men ook jonge kinderen dopen?
HC, zondag 27 vr.+ant. 74

Ja het; want mitsdien zij alzowel als de volwassenen in het verbond Gods en in Zijn
gemeente begrepen zijn , en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonden en de
Heilige Geest, Die het geloof werkt, niet minder dan den volwassenen toegezegd wordt , zo
moeten zij ook door den Doop, als door het teken des verbonds, der Christelijke Kerk
ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het Oude
Verbond of Testament door de Besnijdenis geschied is, voor dewelke in het Nieuwe Verbond
de Doop ingezet is.

Nederlandse Geloofsbelijdenis

Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, Die het einde der wet is, door Zijn vergoten
bloed een einde gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen die men zou kunnen of willen
doen tot verzoening en voldoening der zonden; en dat Hij, afgedaan hebbende de
besnijdenis, die met bloed geschiedde, in de plaats daarvan heeft verordend het sacrament
des Doops, door hetwelk wij in de Kerke Gods ontvangen en van alle andere volken en
vreemde religies afgezonderd worden, om geheellijk Hem toegeéigend te zijn, Zijn merk en
veldteken dragende; en het dient ons tot een getuigenis dat Hij in eeuwigheid onze God zijn
zal, ons zijnde een genadig Vader. Zo heeft Hij dan bevolen te dopen al degenen die de
Zijnen zijn, in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, alleen met rein
water; ons daarmede te verstaan gevende dat, gelijk het water de vuiligheid des lichaams
afwast, wanneer wij daarmede begoten worden, hetwelk op het lichaam desgenen die den
Doop ontvangt gezien wordt, en hem besprengt, alzo het bloed van Christus hetzelfde van
binnen in de ziel doet, door den Heiligen Geest, haar besprengende en zuiverende van haar
zonden, en ons wederbarende uit kinderen des toorns tot kinderen Gods. Niet dat zulks door
het uiterlijke water geschiedt, maar door de besprenging des dierbaren bloeds des Zoons
Gods, Die onze Rode Zee is, door Welke wij moeten doorgaan, om te ontgaan de tirannie
van Farao, welke is de duivel, en in te gaan in het geestelijke land Kanadin. Alzo geven ons
de dienaars van hun zijde het sacrament, en hetgeen dat zichtbaar is; maar onze Heere geeft



hetgeen door het sacrament beduid wordt, te weten de gaven en onzienlijke genaden,
wassende, zuiverende en reinigende onze zielen van alle vuiligheden en ongerechtigheden,
en onze harten vernieuwende en die vervullende met alle vertroosting, ons gevende een
ware verzekerdheid Zijner Vaderlijke goedheid, ons den nieuwen mens aandoende, en den
ouden uittrekkende met al zijn werken. Hierom geloven wij, dat, zo wiens voornemen is in
het eeuwige leven te komen, die moet maar ééns gedoopt worden met den enigen Doop,
zonder dien immermeer te herhalen; want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden.
Doch deze Doop is niet alleen nut zolang het water op ons is en wij het water ontvangen,
maar ook al den tijd onzes levens. Hierom verwerpen wij de dwaling der wederdopers, die
niet tevreden zijn met een enig doopsel, dat zij eens ontvangen hebben, en daarenboven
verdoemen den doop der kinderkens der gelovigen; dewelke wij geloven dat men behoort te
dopen en met het merkteken des verbonds te verzegelen, gelijk de kinderkens in Israél
besneden werden, op dezelfde beloften die onzen kinderen gedaan zijn. En voorwaar,
Christus heeft Zijn bloed niet minder vergoten om de kinderkens der gelovigen te wassen,
dan Hij gedaan heeft om de volwassenen. En daarom behoren zij het teken te ontvangen en
het sacrament van hetgeen dat Christus voor hen gedaan heeft; gelijk de Heere in de wet
beval hun mede te delen het sacrament des lijdens en stervens van Christus, kort nadat zij
geboren waren, offerende voor hen een lammeken, hetwelk was een sacrament van Jezus
Christus. Daarenboven, hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk, hetzelfde doet de
Doop aan onze kinderen; welke de oorzaak is waarom de heilige Paulus den Doop noemt de
besnijdenis van Christus.

Dordtse Leerregels

MET UITLEG !
(uit het blad “de Saambinder” door: van A.)

Uit het Besluit van de Dordtse Leerregels:

die het volk hebben willen wijsmaken: "dat de leer der Gereformeerde Kerken van de
Predestinatie en de aanklevende hoofdstukken, door haren eigen aard en drijving de harten
der mensen van alle godvruchtigheid en godsdienst afleidt; dat zij een oorkussen is voor het
vlees en den duivel, en een burg des satans, waaruit hij allen mensen lagen legt, het
merendeel van hen verwondt en velen van hen met de pijlen of der wanhoop of der
zorgeloosheid dodelijk doorschiet. Dat die leer God maakt een auteur der zonde,
onrechtvaardig, een tiran en huichelaar, en dat zij niets anders is dan een vernieuwd
Stoicisme, Manicheisme, Libertijnschap en Turkendom; dat zij de mensen vleselijk
zorgeloos maakt, als zich zelven daardoor wijs makende, dat het den uitverkorenen niet kan
hinderen aan hunne zaligheid, hoe zij ook leven, en zij daarom allerlei gruwelijke
schelmstukken onbekommerd mogen bedrijven; dat het dengenen, die verworpen zijn, ter
zaligheid niet kan baten, al ware het, dat zij ook al de werken der heiligen waarlijk mochten
gedaan hebben; dat daarmede geleerd wordt, dat God door het blote en loutere goeddunken
van Zijnen wil, zonder enig opzicht of aanmerking van enige zonde, het grootste deel der
wereld tot de eeuwige verdoemenis voorbeschikt en geschapen heeft; dat de verwerping op
gelijke wijze de oorzaak is der ongelovigheid en goddeloosheid, gelijk de verkiezing is de
fontein en oorzaak des geloofs en der goede werken, dat vele onnozele kinderkens der



gelovigen van de borsten der moeders worden afgerukt en tiranniglijk in het helse vuur
geworpen, alzo dat hun noch het bloed van Christus baten kan, noch de doop, noch het
gebed der Kerken bij hunnen doop", en wat dergelijke andere dingen nog veel meer zijn, die
de Gereformeerde Kerken niet alleen niet bekennen, maar ook van ganser harte met
verfoeiing verwerpen.

Het is niet gering wat hier wordt aangedragen. Het gaat om kinderen die jong sterven. Dat
kwam in de tijd van de synode heel vaak voor. Nu gelukkig veel minder maar vergis je niet
in het stille leed dat hiermee gepaard gaat. In plaats van jong leven, de dood. Alle
verwachting en blijdschap afgesneden. Met je lieveling naar het graf. Het is
hartverscheurend! Een vaak stil gedragen kruis. Levenslang.

In de strijd tegen de remonstranten is dat ook een aangelegen onderwerp geweest. Dan moet
je DL Hoofdstuk 1 artikel 17 maar lezen.

(Nademaal wij van den wille Gods uit Zijn Woord moeten oordelen, hetwelk getuigt dat de
kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond,
in hetwelk zij met hun ouders begrepen zijn, zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen
aan de verkiezing en zaligheid hunner kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven
wegneemt. (Gen. 17:7; Hand. 2:39; 1 Kor.7:14). )

Dat is één van de drie pastorale artikelen na de belijdenis van de verwerping in DL
Hoofdstuk 1 artikel 15. Op allerlei manieren probeerde de remonstranten de
Gereformeerden te belasteren, dus ook bij dit tere onderwerp. Want het gaat om de eeuwige
bestemming van onze kinderen (Ps. 49:5 berijmd), die jong gestorven zijn. Dat is toch geen
kleine zaak? Wat is hier precies in geding? De Gereformeerden hebben gesteld dat God naar
Zijn verkiezende liefde wederbaart en het geloof werkt. Dit geloof komt openbaar in de
vruchten (DL hoofdstuk 1, artikel 12).

Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen
te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate, verzekerd, niet, als
Zij de verborgenheden en diepten Gods curieuslijk doorzoeken, maar als zij de onfeilbare
vruchten der verkiezing, in het Woord Gods aangewezen (als daar zijn: het waar geloof in
Christus, kinderlijke vreze Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst
naar de gerechtigheid, enz.), in zichzelven met een geestelijke blijdschap en heilige
vermaking waarnemen (2 Kor. 13:5)

Op grond daarvan is er troost in leven en in sterven. Nu, zeggen de remonstranten, als jullie
(Gereformeerden), consequent (beginselvast) zijn - daar heb je dat redeneren weer - dan
kunnen de (gestorven) kleintjes daarvan geen blijk geven en zijn ze dus allen verloren.
Plastisch wordt het uitgedrukt: met de leer van vrije genade rukken jullie, keiharde
Gereformeerden , de jong gestorven kleintjes van de moederschoot en gooien ze in de hel.
Vreselijk. deze voorstelling van zaken! Over laster gesproken... Met een bewogen pastoraal
hart hebben onze Gereformeerde vaderen met grote afkeer zich hiertegen verzet.

De zaak is het immers zeker waard! Want hiermee wordt terecht geworsteld. De boodschap
van DL hoofdstuk 1, artikel 17 (zie hierboven) wordt met andere woorden nog eens onder
woorden gebracht. Namelijk “hoop op God” dat is de kern! Hoop op God des verbonds, is
de troost. Hoewel de kleintjes er geen blijk van hebben kunnen geven, juist het éénzijdige



genadewerk van de Verbondsgod. Die niets van de mens in aanmerking neemt, moet een
aansporing zijn om het van Deze verkiezende God te verwachten. Zo ook hier... Het gaat
hier dus om de waarde van het als kind gedoopt zijn. Welke waarde heeft voor onze Dordtse
vaderen blijkbaar de kinderdoop? Het gaat om de achtste en de laatste lastering van de
remonstranten. Onze vaderen achtten dit onderwerp van zo groot belang dat ze daar in het
nawoord nog eens op terugkomen. Dit om duidelijkheid te verschaffen voor de kerk der
eeuwen. Hierover mag namelijk geen misverstand bestaan. Het gaat om jonggestorven
kinderen, die hun leven geen blijk hebben kunnen geven van de vruchten van Gods
verkiezing. En die daarom - volgens de lastering van de remonstranten - door de “harde”
Gereformeerden consequent als verloren moeten worden beschouwd.

O, dat zogenaamde eigen consequente redeneren over verkiezing en verwerping! dat heeft in
de loop van de kerkgeschiedenis al zoveel onheil aangericht. Maar wanneer je je kleine
lieveling naar het graf moet brengen, dan houdt dit kille redeneren wel op. Dat is er de
schreeuw in het ouderhart: Waar is mijn kind nu? Wat is het dringend nodig dat deze vraag
nu dringt. Nu onze kinderen ons (nog!) in gezondheid mogen omringen. Want zij hebben
toch dezelfde eeuwigheidsbestemming? De genadetijd (vindenstijd) is immers zo kort en
ernstig. Daarom gaat het Dordt principieel niet slechts om de waarde van de doop voor de
jonggestorven kinderen, maar voor al onze kinderen. Wat zeggen de Dordtse Leerregels in
het besluit over de waarde van de kinderdoop? Hoe komt het dat dit citaat (hierboven) zo
gemist wordt in onze meningsvorming hierover? We hoeven Dordt echt niet te verdenken
van oppervlakkigheid, éénzijdigheid, verbondsautomatisme of miskenning van Gods
verkiezende genade. Hier blijkt juist weer hun Bijbelse evenwichtigheid en Herderlijke
pastorale bewogenheid. Ze wijzen vrijmoedig op drie positieve zaken (baten staat er) voor
onze gedoopte kinderen:

» Het bloed van Christus waardoor ze geheiligd zijn: zowel in het Oude als in het Nieuwe
Testament wordt hierover gesproken. De rijke inhoud van de bediening van het
genadeverbond. Het ‘in Christus geheiligd zijn’ houdt in dat onze kinderen horen en zien
dat ze bekeerd moeten worden en nog bekeerd kunnen worden. De noodzaak en
mogelijkheid van de wedergeboorte wordt zo dichtbij gebracht. (HC, zondag 26 vr.+ant.
70 en Hebr. 10:29)

» Het feit van de doopbediening zelf: waneer het voorrecht van gedoopt zijn op geen
enkele manier “baten kan” geven we voeding aan de remonstrantse lasteringen hierover.
Wat onze Dordtse vaderen van harte verfoeien, is dat onze levenspraktijk?

» Het gebed der Kerk bij deze doopbediening: twee keer wordt voor het gedoopte kind
gebeden. Zowel voor als na de doopbediening, blijkbaar had dit kostelijke bidden van de
levende Kerk der eeuwen voor onze Dordtse vaderen zo grote waarde, dat ze hierop
nadrukkelijk wijzen. “Wij bidden U bij Uw grondeloze barmhartigheid dat Gij dit kind in
genade wilt aanzien en door Uw Heilige Geest Uw Zoon Jezus Christus inlijven....” Ze
spraken dit gebed daarom ernstig uit.

Over elk van deze drie zou veel meer te zeggen zijn, maar de vraag blijft: wat baten deze
drie zaken jou, heel persoonlijk?



