
De Nederlandse Kerk ontstaan en de uitwerking.
De eerste kerken in Nederland was de Nederduitse Gereformeerde Kerken (Staatskerk tot 1848!) 
die is ontstaan in de stad Emden (Oost-Friesland), in 1571. In 1568 was er al samenkomsten die 
de reformatie van Maarten Luther en Johannes Calvijn aanhingen, door de 80-jarige oorlog toen 
de Spanjaarden probeerden van Nederland een Rooms-Katholiek land te maken. De kerk stond 
onder sterke invloed van het Calvinisme en de geaccepteerde geloofsbelijdenis die was 
opgesteld door Guido de Brés. De Calvinisten hadden zich in de geschiedenis altijd goed weten 
te organiseren en dat was vooral in de tijd van de Spaanse overheersing een blok aan het been 
van de Spaanse koning. De basis van de Gereformeerde Kerken is eigenlijk gelegd tijdens de 
synode van Dordrecht (1618-1619). Op 7 januari 1816 werd het Algemeen Reglement voor het 
bestuur der Nederlandsche Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden, bij Koninklijk 
Besluit goedgekeurd. Hierbij kreeg de kerk de officiële naam Nederlandse Hervormde Kerk. 
Doordat in 1834 onder leiding van Hendrik de Cock (omdat hij door de classis is afgezet door zijn 
prediking op de ‘oude waarheid’ gebaseerd op de Schrift) de afscheiding is gekomen, waardoor 
eigenlijk de Gereformeerde Kerken zijn ontstaan. Daarna kreeg men in 1840 de Ledeboeriaanse 
gemeenten, wat de tweede scheuring binnen de Nederlandse Hervormde kerk is ontstaan. In 
1886 is onder leiding van Abraham Kuyper de doleantie gekomen, waardoor in 1892 de 
Christelijke Gereformeerde Kerken is ontstaan. Op initiatief van de Ds. G.H. Kersten smolt de 
Dijkiaanse deel van de Ledeboerianen in 1907 met de Gereformeerde Kerken onder het kruis tot 
de Gereformeerde Gemeenten. Een klein deel van de Dijkiaanse deel onder leiding van Laurens 
Boone ging niet mee met de fusie met als oogmerk een noodkerk te blijven totdat de vaderlandse 
kerk weer in geestelijke bloei kwam. Ze gingen toch hun eigen weg waardoor in 1907 de Oud 
Gereformeerde Gemeente is ontstaan. Later in 1948 is uit een fusie van de Federatie van Oud 
Gereformeerde Gemeenten en de Oud-Gereformeerde Gemeenten (Boone-gemeenten) de Oud 
Gereformeerde Gemeente in Nederland ontstaan. In 1953 onder leiding van Dr. Cornelis 
Steenblok is er een scheuring ontstaan tussen de Gereformeerde Gemeente, waardoor de 
Gereformeerde Gemeente in Nederland is ontstaan, dat kwam door de leeropvattingen van Ds. 
R. Kok, door een uitgebrachte boek waarin de doodstaat van de mens werd erin geloochend. Op 
1 mei 2004 is de Hervormde Kerk opgeheven en is er een nieuwe kerk gesticht onder de naam 
Protestantse Kerken Nederland (PKN), uit een fusie van de drie Samen op Weg-kerken (1962): 
de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-
Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. vanaf deze datum verenigde de Gereformeerde 
Bond (1906) en Het Gekrookte Riet (1981) zich tot de Hersteld Hervormde Kerk. Dit is geen 
voortzetting van de aloude Hervormde Kerk, maar een nieuw kerkverband, waar God niet vanaf 
weet. De rechter G. Noordraven weigerde de naam; De Hersteld Nederlands Hervormde Kerken 
te aanvaarden. In 2005 was de eerste oordeels-kenmerken te zien in Vinkeveen waar de 
kerktoren is verzakt, dit wordt door wetenschappers gezien door droogte, dat zou kunnen, maar 
wie geeft die droogte als oordeel? We zien het nu nog steeds meer kerktorens volgen die 
gerestaureerd moeten worden door verzakking (kijk naar naar de Bovenkerk in Kampen, die 
mocht maanden lang niet meer de kerkklokken luiden in verband met instorting van de toren).
——
Door de afval der kerken bestaat sinds 1 mei 2004 geen wettige kerk meer in Nederland 
(omdat het allemaal nieuwe en afgescheidene kerken bevat). Tot zolang heeft de Heere in 
Nederland in de Kerken gewerkt en door opwekkingen vele tot bekering gebracht. Hoewel 
de Heere nog wel mensen bekeert, heeft de Heere heeft Zijn Kerk verplaatst naar de Kerk 
buiten de legerplaats (Hebr. 13:13). Waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, is Zijn 
Kerk geworden (Matth. 18:20) en dat zowel in kerken (zien als toetssteen) als de ‘huis-
gemeentes’.
Alle kerken zijn ‘hoogkerkelijk’ geworden, dat ze de Kerk van Christus niet meer 
herkennen en erkennen. Getrouwe dienaren des Woords worden gehaat en daarom 
belasterd, zoals alle tijden dat wel gebeurde, maar nu in de afval nog duidelijker, zelfs 
profaan. Dat dit niet meer wordt gehoord en gezien is ook een oordeel.
Vestigt op prinsen geen vertrouwen, maar alleen op Hem, die ziet zich omringt met Zijn 
weldadigheên. 


