
Tekenen van de eindtijd - Juli 2021

Nederland, Belgie en 
Duitsland is in de week 
28 van 2021 zwaar 
getroffen door regenval. 
Hierdoor is een 
rampscenario  
uitgeroepen, wat bijna 
vergelijkbaar is als de 
watersnoodramp in 
1953. Vele mensen 
moesten geëvacueerd 
worden door het 
stijgend en stromend 
water, ook zijn er vele 
doden en gewonden 
gevallen. De 
dijkdoorbraak in 
Meerssen en Horn, heeft 
opnieuw geleid tot 
ondergelopen straten, 
modderstromen en 
evacuaties.

DIT ZIJN TEKENEN VAN DE OORDELEN GODS OVER HET AFVALLIG CHRISTENDOM 
EN NEDERLAND. DE HEERE STRAFT OP DE SODOMIE WAT IN NEDERLAND 
HOOGTIJ VIERT. DE EINDTIJD IS NABIJ EN HET DUURT NIET LANG VOORDAT DE 
HEERE ZIJN GEMEENTE OPNEEMT IN DE HEMEL. WORDT WAKENDE EN DE 
OORDELEN ZULLEN STEEDS MEER TOENEMEN. DIT HEEFT NIETS TE MAKEN MET 
KLIMAATVERANDERING, NEE, DIT ZIJN VOETSTAPPEN VAN CHRISTUS!
O. LAND, O. LAND, HOORT DES HEEREN WOORD!!

HET IS EEN WONDER DAT NEDERLAND NOG NIET HELEMAAL IS WEGGESPOELD!

O GOD! DIE NEÊRLAND HEBT GEDAGVAARD VOOR UW TROON, UW GOEDHEID SCHITTERT ALS 
UW MAGT IN 'S LANDS GESCHIGTEN; UW HEILIGHEID EN LIEFDE IN UWE STRAFGERIGTEN; 
EN UW GENADE ROEPT ONS DAAGLIJKS TOT UW ZOON. 
'T ONDANKBAAR VOLK VERSMAADT UW GUNST, VERTRAPT UW KROON; HET DOET ZIJN 
BOOSHEID VOOR UW VLOEK, NOCH ZEGEN ZWIGTEN; ZIJN SPOTZUGT WIL UW WRAAK TOT ONS 
VERDERF VERPLIGTEN; 
HET STELT ZIJNE EERE IN 'T KWAAD, ZIJN WELLUST IN UW HOON. 
MAG ZULK EEN HELLEROT U, VLEKLOOS GOD! NOG NADREN? MAG OOTMOED BIJ DEN DROM DER 
SMEEKERS MIJ VERGADREN; IK BIDDEN VOOR DIT LAND; DAAR 'K EEN DER SNOODSTEN BEN? 
ZOUDE IK, VOOR EIGEN BLIND, GEMEENE SCHULD BELIJDEN? NEEN, LAAT BIJ JESUS KRUIS MIJN 
ZONDEN MIJ DOORSNIJDEN! 
IK WEEN OM 'T VADERLAND, ALS IK MIJ ZELVEN KEN. 

        PIETER LEONARD VAN DE KASTEELE

LAAT U MET GOD VERZOENEN!!


